
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Wijkgemeente Adventskerk 

 
 
 
 
Nr. 17   maart t/m mei 2008 



VANUIT DE KERKENRAAD 

Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf hebben we de bevestigingsdienst van ambtsdragers 
achter de rug. Daar is op allerlei manieren volop aandacht voor geweest, dus hier beperk ik me. Wat 
belangrijker is, is het gevolg: in alle secties is weer minstens een ouderling of ouderling voor het 
ouderenpastoraat en een diaken aanwezig. Samen met de bezoekmedewerkers en de HVD’sters is 
de pastorale basis zo behoorlijk versterkt. Dat was ook te merken bij het eerste consistorie overleg 
(Ouderlingen, predikanten en bezoekmedewerkers): de zaal was eigenlijk te klein.  
Tegelijk moeten we wel realistisch zijn: niet iedereen zal binnenkort worden benaderd door een 
ambtsdrager met de vraag of hij of zij langs mag komen. In sommige secties is alleen een ouderling 
voor het ouderenpastoraat, en ook in secties die wel volledig bezet zijn is de kaartenbak fors. 
Daarom is van enorm belang dat u het ook zelf durft aan te geven als u een bezoek op prijs stelt. 
Ook als er geen aanleiding is en er helemaal niets ‘aan de hand’ is, kunt u dat doen. In het pastoraat 
blijft het zoeken naar manieren om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Daarbij is ook uw 
hulp nodig.  
 
D. van Smirren 
voorzitter 
 
 

 

 

Midden in dit boekje vindt u de nieuwe adressenlijst van de ambtsdragers met de secties waarin zij 
werkzaam zijn. U kunt deze bladzijde uit het boekje halen en bewaren in de gids die u in september 
heeft ontvangen. 

 
 

‘…ging Hij de berg op.....’   Lucas 9 28׃                        Ds.J.W.C.Vonhof 
 
Daar boven op de berg van de verheerlijking raken de hemel en de aarde elkaar en dat is in 
meerdere opzichten het geval. Er vindt een ontmoeting plaats tussen zes mannen, waarvan er drie 
van de aarde en drie uit de hemel zijn. Of misschien is het beter om te zeggen dat bij die laatste drie 
in de gestalte van Jezus zowel de hemel als de aarde vertegenwoordigd is. Die drie mannen van de 
aarde maken een niet zo’n goede indruk. Petrus, Jacobus en Johannes worden op de kernmomenten 
telkens door hun Heer meegenomen, maar elke keer is de menselijke zwakheid hen de baas. Vlak 
voor dit gebeuren op de berg is er dat wonder, waarbij Jezus voor het eerst de dood overwint en het 
dochtertje van Jaïrus opwekt. De drie mannen die de Here hier vergezellen mogen daar ook 
ooggetuigen zijn: ‘Hij stond niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, 
Johannes en Jacobus.’ (Lucas 8,51) Op dat moment zegt Jezus, dat het meisje slechts slaapt, maar 
de omstanders lachen Hem uit omdat ze weten dat zij gestorven is. Hij spreekt daar dus in 
aanwezigheid van Zijn drie meest nabije volgelingen over de dood als een slapen. Die slaap 
overvalt hen even later zelf ook op de berg ( 9  32׃ ). Later aan de ingang van het lijden in de Hof 
van Getsemane zijn ze ook bij Jezus en ook daar is het de slaap die hen zelfs tot twee keer toe de 
baas is. ( Mc.14 37׃ en 40)  



De slaap als symbool van de dood lijkt hun getuigen-zijn te beheersen, lijkt hun mens-zijn te 
beheersen. Sterfelijke mensen, die, als de hemel de aarde raakt, slechts in grote onmacht hun 
sterfelijkheid kunnen tonen. Die drie uit de hemel weten daar van. Twee gestalten uit het Oude 
Testament komen naar de berg der verheerlijking. 
Mozes staat er als vertegenwoordiger van de Wet. In deze wet heeft God gezegd wat goed en kwaad 
is, maar zij maakt ook duidelijk dat mensen kwaad zijn en haar niet kunnen houden.  
‘Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de Wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij 
aan de wet van de zonde.’ schrijft Paulus. (Rom.7  25׃). Maar hier ontmoet Mozes in Jezus degene, 
die voor het eerst en het laatst de Wet vervult.  
Ook is Elia op de berg als vertegenwoordiger van de Profeten. Alles wat ooit van Godswege door 
de profeten was verkondigd over Zijn oordeel en Zijn genade, zal worden samengevat en tot 
voltooiing gebracht in het verzoenend sterven van Jezus Christus.  
De Wet en de Profeten zijn daar op de berg dus vertegenwoordigd in deze gestalten uit de hemel. 
En Jezus zelf is er de Priester, die het offer van Zijn eigen leven brengt om de breuk tussen hemel 
en aarde, tussen God en mens te helen.  
Daar spreken ze over: ‘Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en 
Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem 
zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen.... ( Lucas 9׃

30v ) 
Ja, God zelf getuigt op de berg van de verheerlijking: ‘Deze is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister 
naar Hem!’ Nadat de hemel en de aarde elkaar zo hebben ontmoet daalt Jezus met zijn volgelingen 
de berg af en slaat de weg in naar Jeruzalem; op weg naar Golgotha..., op weg naar Pasen. 
De weg, waar we de komende weken in de kerk over zullen horen en van zullen zingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Een terugblik. 
 
Het kerkdak lekte! Na 80 jaar bescherming te hebben geboden tegen de weersinvloeden, begonnen 
de leien water door te laten. 
Na diverse offertes te hebben vergeleken werd de opdracht gegund aan de firma Engelberts b.v. uit 
Sleeuwijk. 
In de eerste week van april werden de eerste steigers aan de achterzijde van de kerk opgebouwd, en 
in de week na Pasen werd begonnen met het vernieuwen van de leien. Ook het zink van de goten, 
het lood langs de gevels en de hemelwaterafvoeren werden vernieuwd. 
In totaal werden er zo’n 58.000 leien gelegd en 7000 kg lood verwerkt. 
Maar in juli 2007 was het werk gedaan en houden we het de komende decennia droog in de kerk. 
Het werk was af, echter de rekeningen gingen door. Uiteraard was met dit gegeven rekening 
gehouden, maar toch betekende renovatie een forse aanslag op de financiën  van de kerk en om het 
banksaldo gezond te houden werd september 2006 de fondswervingscommissie gevormd met als 
taak akties te starten die ten doel hadden zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. En veel mensen 
werkten direct en indirect mee aan de diverse activiteiten; heel veel tijd en energie werd gebruikt 
om ze te doen slagen. 



Een neveneffect dat steeds prominenter aanwezig was, was de gemeenteopbouw  ─ gemeenteleden 
leerden elkaar kennen, waarderen, zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Een lekkend kerkdak 
werd zo tot zegen voor de gemeente. 
Eén van de akties, het running dinner, was zo’n succes, dat besloten is dit tot een jaarlijks 
terugkerend festijn te maken: kennismaken met de ander en de onderlinge band  verstevigen. 
Wat betreft de opbrengst, werd de verwachting ruim overtroffen: ruim 66.000 Euro werd er 
bijeengebracht. Dit bedrag werd nogeens fors vergroot tot een saldo van 81.000 Euro, dankzij het 
genereuze gebaar van de A.K.K. die besloten heeft bij haar opheffing haar banksaldo te bestemmen 
voor het dak en de nieuwe vloerbedekking in de kerk. Namens het College nogmaals onze dank 
hiervoor. 
Eén commissie wil ik niet onvermeld laten daar deze ruim een jaar actief is geweest, nl. de 
wijncommissie; vele avonden en zaterdagen werden besteed aan het administreren, het etiketteren, 
het  gereedmaken van de dozen wijn en de uitlevering. Heren, het was groots! 
Het College van Kerkrentmeesters dankt eenieder die op enigerlei wijze betrokken is geweest bij 
het realiseren van bovengenoemd bedrag en dit alles voor uw en onze, maar bovenal Zijn Kerk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
P.J. Boender,  
Voorzitter Fondswervingscommissie, 
Secretaris College van Kerkrentmeesters 
 
 

 
 

 

EEN KORTE TOELICHTING OP DE SPECIFIEKE BESTEMMINGEN  VAN DE 
DIACONIECOLLECTES, DIE IN DE PERIODE MAART T/M MEI 2008 GEHOUDEN 

WORDEN. 
 
In de periode van deze nieuwsbrief gaat het om de volgende data en bestemmingen: 
• op zondag 30 maart hebben wij de diaconale collecte bestemd voor het ziekenhuisdiaconaat; 
• op zondag 6 april zal er gecollecteerd worden voor de Geniepoort; 
• op zondag 4 mei is de collecte bestemd voor de MAF (zendingsvliegers); 
• op zondag 18 mei wordt geld ingezameld voor Mercy Ships. 
 
Graag lichten wij deze concrete bestemmingen hieronder toe. Ook zullen wij u te zijner tijd via 
berichtgeving in Het Kerkblad - onder mededelingen diaconie - en via afkondiging in de kerk aan 
deze collecten herinneren.  
 
Ziekenhuisdiaconaat in regio Alphen a/d Rijn  - zondag 30 maart 

Deze collecte is bestemd voor het diaconale werk in de ziekenhuizen en verpleeghuizen in de regio 
Alphen a/d Rijn. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor kleine attenties tijdens het verblijf in 
ziekenhuis of verpleeghuis, of ter ondersteuning van algemene activiteiten en inrichting van 
ruimten, zoals op dit moment ook in het verpleeghuis Oudshoorn te Alphen a/d Rijn en een bijdrage 
aan de rolstoelbus. 
 
Penitentiaire inrichting Midden Holland, locatie Alphen a/d Rijn (Geniepoort) – zondag 6 
april 
De collecte opbrengst is bestemd voor de geestelijke verzorging in de Geniepoort te Alphen a/d 
Rijn.  
 



MAF (Mission Aviation Fellowship) – zondag  4 mei 

De MAF zet zich in voor kerken en zending in arme landen. De MAF steunt mensen in arme landen 
door spullen te brengen met het vliegtuig. Zij helpen kerken en organisaties die hulp bieden aan 
bevolkingsgroepen in arme en vaak moeilijk te bereiken gebieden. Zij helpen in Afrika, Azie en 
Zuid en Midden Amerika. Zij zetten vliegtuigen en piloten in en verzorgen op die manier een 
luchtverbinding voor zendingswerk en ontwikkelingsorganisaties. MAF vliegt met 130 vliegtuigen 
in 29 van de armste landen ter wereld. Meer dan 900 (noodhulp) organisaties zijn afhankelijk van 
de diensten van MAF. 
 
Mercy Ships – zondag 18 mei 
Mercy Ships is een christelijke organisatie die hospitaalschepen gebruikt om hoop en genezing te 
brengen naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Wereldwijd worden mensen en middelen 
ingezet om op een effectieve manier medische hulp te bieden. Meer dan een miljard mensen leeft in 
absolute armoede. Veel mensen leven in angst en wanhoop met vervuild water en weinig eten. Een 
kleine verbetering betekent in zulke omstandigheden vaak een wereld van verschil. Vrijwilligers 
zetten zich in om met hun talenten verandering te brengen. Op de schepen zijn vele vrijwilligers 
werkzaam, naast de maritiem officieren, artsen en verpleegkundigen. In 1978 kocht Mercy Ships 
het eerste schip. Inmiddels is de vloot behoorlijk uitgebreid. Op de schepen worden operaties 
gedaan, medische en tandheelkundige hulp geboden, en er wordt ondersteuning geboden bij 
ontwikkelingsprojecten. De organisatie werkt samen met de plaatselijke organisaties, kerken en 
individuen. 

 
PREEKROOSTER MAART  T/M MEI 2008 

 
2 maart: 
Adventskerk:  10.00 uur ds. J.W.C. Vonhof 
   18.30 uur ds. K.W. de Jong, gezamenlijke dienst 
9 maart: 
Adventskerk:  10.00 uur ds. J. Henzen 
   18.30 uur ds. J.W.C. Vonhof, gezamenlijke dienst 
 
12 maart (bidstond voor gewas en arbeid): 
Maranathakerk: 19.30 uur ds. C.J. van Stralen, gezamenlijke dienst 
 
16 maart: 
Adventskerk:  10.00 uur ds. J. Henzen 
   18.30 uur ds. J.W.C. Vonhof, gezamenlijke dienst 
Stille Week: 
 
17 maart: 
Maranathakerk: 19.30 uur ds. J. Henzen, gezamenlijke bidstond 
 
18 maart: 
Maranathakerk: 19.30 uur ds. J.W.C. Vonhof, gezamenlijke bidstond 
 
19 maart: 
Maranathakerk: 19.30 uur mevr. D. Hoekstra-Olthof, gezamenlijke 
     bidstond 
 
20 maart (Witte Donderdag): 
Lichtkring:  19.45 uur ds. M. Hofma, HA 
 
 
 



21 maart (Goede Vrijdag): 
Adventskerk:  19.30 uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel, gezamenlijke 
     dienst, HA 
 
22 maart (Stille Zaterdag): 
Lichtkring:  22.00 uur ds. C.J. van Stralen, Paaswake 
 
23 maart (1e Paasdag): 
Adventskerk:  10.00 uur ds. J.W.C. Vonhof 
   18.30 uur geen dienst 
 
24 maart (2e Paasdag): 
Adventskerk:  10.00 uur ds. J. Henzen 
 
30 maart: 
Adventskerk:  10.00 uur ds. J.W.C. Vonhof 
   18.30 uur ds. C.J. van Stralen, Taizédienst 
6 april: 
Adventskerk:  10.00 uur ds. J. Henzen, bloemendienst 
   18.30 uur ds. W. Geuze, jeugddienst  
13 april: 
Adventskerk : 10.00 uur ds. J.W.C. Vonhof 
   17.00 uur ds. J. Henzen, dienst met en voor verstandelijk 
     gehandicapten 
20 april: 
Adventskerk:  10.00 uur ds. J. Henzen 
   18.30 uur ds. F.A. van Velzen 
27 april: 
Adventskerk:  10.00 uur ds. J.W.C. Vonhof 
   18.30 uur ds. J. Henzen, gezamenlijke zangdienst 
 
1 mei (Hemelvaartsdag): 
Adventskerk:  09.30 uur ds. M. Hofma, gezamenlijke dienst 
 
4 mei: 
Adventskerk:  09.30 uur ds. J.W.C. Vonhof 
   18.00 uur mevr. E. Bouman 
 
11 mei (1e Pinksterdag):  
Adventskerk:  09.30 uur ds. J. Henzen 
   18.30 uur geen dienst  
 
12 mei (2e Pinksterdag): 
Adventskerk:  09.30 uur ds. J.W.C. Vonhof 
 
18 mei: 
Adventskerk:  09.30 uur ds. J.W.C. Vonhof 
   18.30 uur ds. J. Henzen, cantatedienst 
25 mei: 
Adventskerk:  09.30 uur ds. J. Henzen 
   18.30 uur ds. W.L. van der Geer 

 
 
 



DIAKONIE IS GEEN “ARMENHULP” MEER! 
 
Als diakonie willen wij graag van dit vooroordeel af. Het stoort ons enorm in het geven van hulp en 
het weerhoudt mensen -  door dit vooroordeel - een beroep op ons te doen. Niemand doet voor zijn 
plezier een beroep op de diakonie. Je moet aan een ander vertellen dat je problemen hebt waar je 
zelf niet uit komt. Aan wie kan je dit nu in vertrouwen kwijt, zodat jouw probleem niet over de 
straat gaat? Niemand wil toch het stempel krijgen van “armenhulp”! Hierdoor zijn een tal van 
gemeenteleden die het nodeloos moeilijk hebben en vaak niet weten hoe ze van de ene dag naar de 
andere dag moeten komen.  
Terwijl het vaak helemaal niet zo hoeft te zijn. Er zijn voorzieningen, waar men vaak niet van op de 
hoogte is; er zijn instanties die hulp kunnen leveren – vaak gratis of tegen een geringe betaling. Er 
is hulp bij het invullen van formulieren (bv. om ergens voor in aanmerking te komen). 
Vandaag de dag is het zo’n wirwar van regels, dat het inderdaad moeilijk is om hier uit te komen. 
Maar als u ze aan ons niet bekend maakt, kunnen wij niets doen. Terwijl als u ze wel aan ons 
toevertrouwd, wij meer kunnen betekenen dan dat u zou vermoeden.  
Natuurlijk kunnen wij niet alles oplossen, maar wij zijn ook niet gauw uit het veld geslagen. 
Vandaag de dag zijn diakenen “bruggenbouwers” en verwijzen mensen naar instanties of gaan er 
zelf op af. Veel mensen in onze gemeente dragen het werk van de diakonie een warm hart toe en 
ondersteunen die financieel. Met als doel dat zij hiermee andere gemeenteleden, die het moeilijk 
hebben door wat voor situatie dan ook, te helpen.  
 
Nu denkt u misschien – waar moet ik dan aan denken – geef ik onderstaand een paar voorbeelden: 
Iemand heeft het kerkblad of kerktelefoon, maar kan dit moeilijk betalen en wil het daarom 
opzeggen. U zegt misschien wel “Je kan toch ook zonder”. Inderdaad, maar als dit nu nog de enige 
binding is met de kerkelijke gemeente? Men vindt dit heel belangrijk, ze kunnen meeleven en ze 
horen nog ergens bij. Voor deze mensen is dit heel belangrijk. De diakonie heeft hier een simpele 
oplossing voor. 
Een ander persoon wilde graag een wasdroger. Vanuit de gemeente is dit afgewezen, omdat dit nog 
onder “luxe” viel. De vrouw heeft echter MS en kan zelf de was niet ophangen. Er is een beroep 
gedaan op de Wet Bijzonder Bijstand. Voor haar was het geen “luxe”, maar bittere noodzaak. Uit 
bovenstaand fonds werd 80 % vergoed en de rest is bijgepast. 
Hieruit blijkt dat de diakonie eerst kijkt of er elders regelingen zijn en er ook voor zorgt dat deze 
aangevraagd worden.  
Zo zijn er genoeg voorbeelden, maar er is nooit een geval gelijk. Bovenstaande mensen waren wel 
blij dat ze het bekend gemaakt hebben bij de diakonie.  
U hoeft niet bang te zijn dat uw naam in de vergadering rond gaat. Het is alleen bekend bij het 
bestuur. In de vergadering wordt alleen melding gemaakt hoe en welke hulp gegeven is, maar niet 
aan wie! 

Ik hoop dat ik wat onnodige schaamte bij u weggenomen hebt – zeker als u zelf in een 
omstandigheid komt dat het even niet lekker gaat in materiële zin of als u een steuntje in de rug 
nodig heeft.  Alleen zo kunnen we omzien naar elkaar! 

Jacques van der Velden, telefoon 0172-476079 

 

VOOR DRAADOMROEP HOEF JE NIET “OUD" TE ZIJN. 
 
Er bestaan veel onduidelijkheden over de draadomroep. Men denkt dat men oud en ziek moet zijn, 
dat het duur is, dat het moeilijk te bedienen is en als men draadomroep heeft mag je niet meer in de 
kerk komen. ALLEMAAL ONZIN!! 
 



Natuurlijk zijn er op de zondagochtend genoeg uitzendingen op radio/TV en daar is ook niets mis 
mee. Maar als u draadomroep heeft kunt u thuis blijven meeleven met uw  “eigen gemeente en bent 
u in de gelegenheid om uw eigen predikanten te horen. Op zondag wordt een half uur voor aanvang 
van de dienst verzoekplaten gedraaid voor een jarige of voor iemand ter bemoediging. Er wordt ook 
aandacht gegeven aan degene die in de komende week jarig zijn. Ook kan men een plaat voor een 
luisteraar aanvragen. Niet alleen trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden - ook andere 
activiteiten die in de kerk plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld orgelconcerten. U ziet: de kerktelefoon 
heeft toch wel veel extra's. Er is maar een voorwaarde die aanwezig moet zijn en dat is een 
aansluiting op de kabel. Voor de rest kunnen de mensen van de draadomroep alles voor u regelen. 
Heeft u nog vragen of wilt u het eens proberen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Dhr. E. 
Fousert, telefoon 425471, die als diaken belast is met alles rondom de draadomroep. 
Probeer het eens en als u nog twijfelt probeer het eens. Het is altijd zonder enige verplichting. Dit 
geldt ook voor een tijdelijke ziekte, dus neem contact op en blijf zodoende met uw gemeente 
verbonden. 
 

BERICHT VAN DE COMMISSIE OPENSTELLING ADVENTSKERK 
 

� Weet u welke betekenis de jaren 1619 en 1916 hebben in de geschiedenis van de 
Adventskerk?  

� Weet u wanneer de kerk in de vorige eeuw is herbouwd en wanneer het orgel is geplaatst? 
� Waarom moest de kerk herbouwd worden? 
� Wat voor orgel staat er in de kerk en wie was de bouwer ervan? 
� Wat is de betekenis van de menselijke figuren op de preekstoel? 

Zo zijn er nog veel vragen te formuleren. 
In de wijkkerkenraad is vorig jaar de vraag gesteld: Waarom wordt de Adventskerk door de week 
(zaterdag) niet opengesteld voor belangstellenden? Over deze vraag is nagedacht wat heeft 
geresulteerd  dat er een commissie is gevormd waarin een aantal gemeenteleden (momenteel 13) 
zitting heeft. Besloten is om de kerk op de eerste zaterdag van de maand gedurende de maanden 
april tot en met  september open te stellen voor mensen die belangstelling hebben voor het 
kerkgebouw  en hopelijk ook iets willen weten over de activiteiten die er op zondag en door de 
week plaatsvinden. Ook tijdens Open Monumentendag, de tweede zaterdag van september, zal de 
Adventskerk open zijn voor bezoekers. De kerk zal geopend zijn van 11.00 uur tot 16.00 uur. Van 
12.30 uur tot 13.00 uur zal Simon Stelling een orgelbespeling verzorgen. Tijdens de uren dat de 
kerk open is zullen enkele commissieleden rondleidingen verzorgen. Er is ook een folder gemaakt 
die u in het kerkblad van 6 maart a.s. zult aantreffen. Deze folder willen wij de bezoekers meegeven 
evenals een folder waarop de orgelbespelingen in 2008 staan vermeld. Nagedacht wordt nog over 
een kleine tentoonstelling van kerkelijke goederen. 
Wat vragen wij van u als gemeenteleden? Wanneer u op de zaterdagen van de openstelling in het 
stadscentrum bent, loop eens even binnen. Mogelijk weet u de antwoorden niet op bovenstaande 
vragen; u kunt ze tijdens de rondleiding horen. Misschien hebt u zelf ook nog vragen over het 
kerkgebouw. Komt u niet alleen maar neem uw familieleden, kennissen, buren enz. mee. Ons 
kerkgebouw is een beeldbepalend monument in het centrum en staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 
En wanneer u zelf actief mee wilt doen in de commissie dan bent u van harte welkom. We kunnen 
nog wel enkele mensen gebruiken. 
 
Namens de commissie, Piet Vree, tel 445330, e-mail: phvree@hetnet.nl  
 

PROJECT TRAUMAVERWERKING VOOR KINDEREN IN KABUL, AF GHANISTAN 
 

Afghanistan haalt langzamerhand voorzichtig adem nadat het Talibanregime in 2002 verdreven is. 
Ten tijde van dit regime, maar ook in de oorlogen daarvoor, hebben de bewoners van dit land te 
maken gehad met veel pijn en verdriet. Ook nadat de relatieve rust in het land is wedergekeerd, 
blijven, zonder externe hulp, trauma’s en nachtmerries bestaan. Vooral de kinderen zijn hiervan het 



slachtoffer. De huidige omstandigheden en ervaringen van de kinderen in Afghanistan staan een 
gezonde ontwikkeling tot evenwichtige volwassenen in de weg. Veel kinderen hebben door de 
oorlog een zware deuk opgelopen. Het Centrum voor Opvang en Begeleiding (CRC) vangt jaarlijks 
200 jongens en meisjes op.  Vijf dagen in de week nemen de medewerkers van het centrum de 
deelnemers onder hun hoede. Het centrum wil er zijn voor kinderen uit arme families, kinderen die 
een handicap hebben, of een ouder of familielid verloren hebben. Zíj hebben hulp, informatie en 
steun nodig. Het centrum wil een plek creëren waar kinderen op verhaal kunnen komen, en als ze 
dat willen, over hun problemen kunnen praten. Wanneer de kinderen aan het jaar beginnen ligt er 
voor hen een uniform klaar, net als een schriftje en een pen. Twee keer per jaar gaan de 
medewerkers met de kinderen op bezoek bij een arts voor een gezondheidscontrole. De jongens en 
meisjes krijgen dagelijks een lunch: brood, een glas melk en fruit. Voor hun ouders of verzorgers 
scheelt dit enorm in de kosten, want dit alles is gratis! 
Het opvangcentrum vervult een belangrijke rol in de Afghaanse maatschappij. Hier leren kinderen 
belangrijke lessen in de omgang met elkaar, krijgen ze nieuw zelfvertrouwen en de kans om hun 
oorlogservaringen een plekje te geven De ZWO-commissie Adventskerk wil in 2008 het project 
Traumaverwerking voor kinderen in Kabul ondersteunen. Met uw bijdrage kan Kerk in Actie 
helpen om dit werk uit te kunnen voeren.  
 
Namens de ZWO-commissie, 
Hanneke Prins 
 

 
 
 
 

KERKENRAAD EN PASTORAAL MEDEWERKENDEN  
 
Predikanten 
Werkgebied A: 
Ds. J.W.C. Vonhof  Bergmolen 79, 2406 KW  tel. 491914 
Werkgebied B: 
Ds. J. Henzen    Molenwerfstraat 11, 2405 BX tel. 479992 
Ouderlingen 
Dhr. H. Cools (105)  Wilhelminalaan 19, 2405 EB  tel. 472795 
Dhr. D. Dirkzwager  Pr. Hendrikstraat 21, 2405 XL tel. 472934 
Dhr. P.C. Geerlof (101) Polderpeil 448, 2408 SH  tel. 426473 
Dhr. E. Helder (113)  Javastraat 10, 2405 CT  tel. 653882 
Dhr. A. Hoogendijk (114) Papiermolen 49, 2406 KM  tel. 495452 
Dhr. G. van Horssen (106) Walenburg 100, 2402 KC  06 40839358 
Mevr. A.G.M. Kamphuis  
(scriba)   Paltrokmolen 89, 2406 JS  tel. 495091 
Mevr. G.A. Klaasse (111) Zuiderkeerkring 274, 2408 TH tel. 493251 
Mevr. A. Kroon (112) Zaalbergstraat 15, 2405 XA  tel. 424910 
Dhr. J. de Lange (110) Zuiderkeerkring 220, 2408 TK tel. 426881 
Mevr. G. Langstraat (100) Groenoord 136, 2401 AH  tel. 438513 
Mevr. A. Pont (104)  Zaalbergstraat 7, 2405 XA  tel. 424571 
Dhr. J.W. de Ridder (115) Pallasstraat 28, 2402 VP  tel. 442135 
Dhr. N.W. Schipaanboord  
(100)    Zadelmaker 30, 2401 PG  tel. 473831 
Dhr. J. Sonneveld (103) Swaenswijkplaats 35, 2406 DG tel. 424046 
Ouderlingen voor het ouderenpastoraat 
Mevr. S.J.C. Boender  Pr. Hendrikstraat 75c, 2405 AH tel. 494390 
(110 t/m 113) 
Dhr. J.F. Damwijk (103) Javastraat 3, 2405 CS   tel. 425803 



Mevr. H.G. Moerman (102) Varossieaupalet 2, 2405 JD  tel. 479549 
Dhr. W. Pison (106)  G.Regenplantsoen 23, 2404 EH tel. 474268 
Mevr. GBO v.Rietschoten Volkerak 83, 2401 DH  tel. 434011 
(116, Rijnzate/Magnolia) 
Mevr. J. van Velde (114) Spanjesingel 12, 2408 CH  tel. 473795 
Mevr. M.P.E. van ’t Wout- Paltrokmolen 60, 2406 JN  tel. 424555 
(116, Hof van Alphen/St.Joseph) 
Jeugdouderlingen 
Dhr. J. Domburg  Hooftstraat 317e, 2406 GK  06 18694937 
Dhr. A.N. Oosterom  Costa Ricastraat 15, 2408 MH tel. 515440 
Dhr. D. van Smirren  
(preses)   Hooftstraat 95e , 2408 GE  tel. 234222 
Dhr. G.J. de Wilde  Klepperman 190, 2401 GM  tel. 413010 
Mevr. M.H.J. Zeilstra  Van Dijkstraat 12, 2405 XE  tel. 416048 
Diakenen 
Dhr. L.E. Fousert  Van Dijkstraat 13, 2405 XE  tel. 425471 
Dhr. W. Hartog (100, 113) Portugalstraat 4, 2408 CG  tel. 474080 
Dhr. P.J.J. Hoogerwerf Ten Harmsenstraat 29, 2406 TT tel. 476361 
Dhr. J.F. Koenekoop . Banckertstraat 2, 2404 AP  tel. 493790 
(105, 106) 
Dhr. K. Koren   J. Coninckstraat 40, 2406 AP  tel. 494187 
Mevr. W. Slinger (115,116) Keersluis 62, 2408 PM  06 40483545 
Mevr. A. Turkenburg  V. Boetzelaerstr. 122, 2406 BH tel. 472100 
(103, 104, 112) 
Dhr. J.W.M. v.d.Velden Toussaintstraat 42, 2406 XP  tel. 476079 
Mevr. A.P. van der Vis Papiermolen 24, 2406 KL  tel. 490301 
Mevr. A.A.M. Vonk  Toussaintstraat 46, 2406 XP  tel. 653270 
(101, 102) 
Dhr. P. van ‘t Wout,  Paltrokmolen 36, 2406 JN  tel. 493144 
(110, 111, 114) 
Mevr. F. van der Zee  Vondelstraat 34, 2406 XJ  tel. 475126 
Ouderlingen-kerkrentmeester    
Dhr. J.N. Blijenbergh  Concertweg 49, 2402 JG  tel. 431903 
Dhr. P.J. Boender  Pr. Hendrikstraat 75c, 2405 AH tel. 494390 
Dhr. C.A. Bos   Trasmolen 13, 2406 JJ  tel. 492080 
Dhr. R. Schaft  . Lissabonstraat 13, 2408 EE  tel. 490183 
Dhr. P.H. Vree  Groenoord 176, 2401 AJ  tel. 445330 
Dhr. J. de Zeeuw  St. Maartenstraat 16, 2405 HZ tel. 653461 
Kerkrentmeester 
Dhr. M. Schreuders  J. Nieuwenhuijzenstr. 42,  
    2405 VG    tel. 491363 
Bezoekmedewerkers 
Mevr. J.J.S. Coumou  Standaardmolen 54, 2406 JK  tel. 497630 
(116, Westerhove) 
Mevr. A. de Haan (116) Paltrokmolen 27, 2406 JR  tel. 470889 
(116, Westerhove) 
Dhr. H. Hesseling (100) A.van Burenlaan 30, 2404 GM tel. 438370 
Dhr. JGN den Houter (105) Wilgenlaan 48, 2404 ED  tel. 472815 
 
Notuliste kerkenraad 
Mevr. G. Dirkzwager  Pr. Hendrikstraat 21, 2405 XL tel. 472934 

 

 



OVERZICHT 

van de resultaten van de Aktie kerkbalans 2008  
(gegevens verstrekt door het kerkelijk Bureau) 

 
Adventskerk    2007     2008                
Aangeschreven  leden  1426     1446 
Positief gereageerd   1156     1124 
Toegezegd    € 231.849     € 224.696   
 
Kerk en Zanen (hervormd)  2007       2008                
Aangeschreven  leden  628     608 
Positief gereageerd   395     424 
Toegezegd    € 59.511    € 69.459 
 
Totaal is toegezegd in 2007 een bedrag van € 291.360; begroot was € 285.000. Totaal is toegezegd 
in 2008 een bedrag van € 294.155; begroot was € 295.000. 

KINDERNEVENDIENST, 

Zoals u heeft kunnen zien en horen zijn we met de kindernevendienst druk bezig met het 
paasproject. Het thema van het project is "op weg naar het heil'. Jezus brengt het heil voor de 
wereld. Dat mogen de kinderen leren: God laat zijn schepping niet in de steek. Hij laat zijn wereld 
niet ondergaan, Hij ontfermt zich over een kapotgemaakte wereld. Heil is veel meer dan dat mensen 
zich gelukkig voelen. Heil heeft te maken met 'helen, herstellen'. De relatie tussen mens en God 
moet worden hersteld. God de Vader stuurt zijn Zoon Jezus naar de aarde om die relatie weer goed, 
gaaf te maken. Er is vergeving nodig en de relatie tussen mensen onderling moet ook worden 
geheeld. De wereld, het dagelijkse leven, moet een nieuw aanzien krijgen. De schepping van God 
moet weer gaan lijken op het Paradijs. Kortom: Het heil voor de wereld is, dat alles wat mensen in 
hun zonde hebben vernield, weer gaaf wordt. 
We kunnen verdrietig worden van de lijdensgeschiedenis van Jezus. Wat een ellende en een pijn. 
Maar het is wel de enige weg naar het heil voor de wereld. We vertellen het lijden van Jezus, omdat 
we weten, dat de weg, die Jezus gaat, uitkomt bij Gods overwinning. Hij brengt ons veilig thuis. We 
mogen van dat heil zelf genieten. Het is weer goed tussen God en ons. We mogen uit dat heil leven, 
we mogen het uitstralen. God is goed voor mij en jou. 
  
Tevens zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor een 'dagje uit' . Waar zullen we dit 
keer naar toe gaan?  Dat blijft nog even een verrassing. Wel zullen we jullie zo snel mogelijk laten 
weten wanneer het is. Er zullen briefjes worden uitgedeeld tijdens de kindernevendienst, maar het 
komt ook op de website te staan. We hopen natuurlijk dat jullie weer allemaal meegaan. 
  
Leiding kindernevendienst  
Met vriendelijke groet,  
 Heleen Stigter – Verschuur 
Paltrokmolen 3 
2406 JR  Alphen aan den Rijn 
mail:     heleenstigter@kpnplanet.nl 
Thuis:   0172 - 495 250 

 
 

NIEUWS VAN DE ORGELCOMMISSIE 
 
Voor de snelle beslissers onder u melden wij nog het concert van a.s. vrijdag 29 februari. De jonge 
organist Gerben Mourik uit Oudewater speelt werken van componisten die hebben geleefd tijdens 



en na de bouw van het Steinmeyer-orgel, zoals b.v. Widor en Nowak. Speciale aandacht krijgt de 
Nederlands-Duitse componist Gerard Bunk. In dit concert hoort u eveneens een koraal van Jan 
Bonefaas en het bekende “O kostbaar kruis” van Jan J. van den Berg. Gerben zal ook improvisaties 
spelen waarvoor de bezoekers een thema kunnen opgeven. 
Op 28 maart komt Hans Houtman uit Hardinxveld-Giessendam in de Adventskerk spelen. 
Wederom een jonge organist die wij gespot hebben tijdens de finale van het César Franck-concours 
in Haarlem van 2004! 
Maandag 5 mei hebben we het feestelijke Bevrijdingsdagconcert door Simon Stelling m.m.v. 
mannenkoor “De Gouwestem” o.l.v. Martin Mans:  onthoudt deze datum! 
Alle concerten beginnen om 20.15 uur, toegang € 5,-- 
Meer informatie of het volledige programma? Zie onze website www.orgelcommissiealphen.nl 
 

WENSCONCERT VRIJDAG 30 MEI A.S. 
 
Hiervoor kunt u nu al verzoeken indienen! 
Heeft u een lievelingsstuk of een minder bekende compositie die u graag eens zou willen horen: dit 
is uw kans en laat het ons weten! Ook andere ideeën of suggesties zijn welkom. Uw opgave kunt u 
doen:  
� per mail aan s.stelling@wanadoo.nl 
� bij een van de concerten 
� bij het secretariaatsadres: Curaçaostraat 11, 2405 EA Alphen 

Vermeldt s.v.p. de componist en titel van het stuk, evenals uw naam, adres en telefoonnr. (anonieme 
aanvragen worden niet in behandeling genomen). 
Noteert u voor uzelf de datum van 30 mei, het zou voor Simon Stelling niet leuk zijn als uw verzoek 
gespeeld wordt en u zou er niet zijn. 
 
Naam :        Tel.: 
 
Adres : 
 
Verzoek : 
________________________________________________________________________________ 

 

BERICHT VAN DE H.V.D. 
 
Voor de periode van deze nieuwsbrief. n.l. maart – april – mei, 
hebben wij de volgende activiteiten gepland staan: 

• Op 12 maart a.s. heeft de jaarlijkse Paasviering plaats 
voor de ouderen boven de 70 jaar in onze wijk. Ds. 
Henzen zal een korte overdenking geven. De 
paascommissie is alweer aan de slag gegaan met de 
werkzaamheden hiervoor. Het lijkt nog maar zo kort 
geleden dat we Kerst met elkaar vierden. We hopen er 
weer een fijne middag van te maken. 

• Op 6 april vieren we de bloe-mendienst. Waar de 
bloemen dit jaar naar toe gaan hoort u van ons in de 
dienst. We hebben behoorlijk veel adressen deze keer, 
dus we hopen dat u ons van harte wilt steunen door o.a. 
op zaterdag 5 april tussen 10.30 en 12.00 uur bloemen te 
brengen. U kunt zoals altijd gebruik maken van de zij-
ingang naast Hoogvliet. En natuurlijk door op zondag 
een bloemetje weg te brengen. 

• Onze laatste vergadering van dit seizoen zal zijn op 19 
mei. 



• Eind mei gaan we met de h.v.d.-sters een dagje uit. De voorbereidingen hiervoor zijn nog in 
volle gang, dus berichten we in een volgende nieuwsbrief hierover. We gaan dit jaar weer 
naar Leiden. Daar zijn we al eens meer geweest, maar er is zoveel te zien, dat we 
gemakkelijk nog wel een keer kunnen gaan. Veel h.v.d. –sters hebben al te kennen gegeven 
dat ze mee willen. 

• Er zal er een wisseling plaatsvinden in het bestuur. De secretaresse, 1e penningmeester en de 
algemeen adjunct nemen afscheid. Per 1 september zal het nieuwe bestuur aantreden. Ook 
hierover berichten wij u een volgende keer meer. 

Tijdens onze vergadering van 21 januari j.l. hebben we samen met ds. Henzen nagedacht over het 
thema: Loslaten. En dan met name het “loslaten in het pastoraat”. Maar dat thema heeft natuurlijk 
heel veel facetten. 
We hebben dit thema gekozen naar aanleiding van een gedicht. Het heeft al eens in het kerkblad 
gestaan, maar voor wie dat gemist heeft, krijgt u het hieronder van ons nog een keer. 

 
Loslaten 

 
Er zijn wensen, 

die wij moeten loslaten. 
Er zijn mensen, 

die wij moeten loslaten. 
Er zijn herinneringen, 

die wij moeten loslaten. 
Er zijn plannen, 

die wij moeten loslaten. 
 

Loslaten kost kracht. 
Loslaten kost tranen. 

Loslaten werpt vragen op. 
Loslaten kan woedend maken. 

 
Loslaten kunnen we niet van onszelf. 

Wij hebben iemand nodig, 
die ons daarin helpt en bijstaat. 

 
Jezus Christus stelt ons in staat los te laten. 

Als hij ons dit kan leren, 
is het een geschenk van hem aan ons. 

Daardoor wordt het kunnen loslaten een genade. 
 

Wanneer we zo kunnen loslaten, 
worden we vrij en open voor iets nieuws, 

wat god ons schenken wil, 
voor een nieuw begin. 

 
(Uit “Ethos”, Schwengeler Verlag Berneck) 

 
Tot zover ons nieuws voor deze periode. Wij wensen iedereen fijne paasdagen en een mooie lente 
toe. 
 
Het bestuur van de H.V.D. 

 

 

 



Website Adventskerk twee jaar online 

Bron: Webbeheerder - Datum: vrijdag 22 februari 2008 

De website van de Adventskerk is inmiddels twee jaar online. In die periode werd de 
website ruim 250.000 keer bezocht. Met een kwart miljoen op de teller dus een goed 
moment om eens terug en vooruit te kijken. 

In deze tijd hoort een website er helemaal bij. Maar waarom eigenlijk? Alleen omdat het 
‘hoort’, omdat je mee moet met de ‘moderne tijd’. Het lijkt er wel een beetje op als je naar 
de vele Kerkelijke websites kijkt. Misschien was het voor de Adventskerk niet veel anders. 
Vanuit de gemeente werd vaak gevraagd waarom de Adventskerk geen website had. Zo is 
twee jaar geleden de site www.adventskerk.info van de grond gekomen. Niet “.nl”. Die is al 
in gebruik in Zwolle. En inmiddels is het “.info” achter de naam van de site al behoorlijk 
ingeburgerd. 

Doelgroep 
Met een website kun je veel doelen nastreven. Je kunt je helemaal op jezelf richten en 
informatie delen die voor de eigen gemeenteleden van belang is. Je kunt je ook helemaal 
naar buiten richten en vooral voor de zoekende surfer interessant proberen te zijn. Ds. de 
Jong schreef laatst een column in het kerkblad waarin hij opriep vooral ook die zoekende 
surfer in het oog te houden.  

Toch doen we dat in de Adventskerk niet. De website is bedoeld als ondersteuning van het 
gemeenteleven, en moet geïnteresseerden gelegenheid geven om de sfeer te proeven. 
Dat doen we vooral door te laten zien wat er gebeurt: met korte nieuwsberichten, met de 
actuele agenda, met de berichten uit het kerkblad en met de aankondiging van de 
diensten. We delen op die manier onderling wat er gebeurt, maar buitenstaanders kunnen 
meekijken en aanvoelen of de sfeer hen aanspreekt. 

Actueel 
Actuele informatie is voor alle website van belang, en is bij de ontwikkeling van de website 
van de Adventskerk centraal gesteld. Er staat op de website nergens: “dan en dan 
bijgewerkt”. Gewoon omdat dat voortdurend gebeurt, op verschillende momenten van de 
dag en door verschillende gemeenteleden. Ook is er bewust gekozen om op de 
startpagina direct de actuele informatie bijeen te brengen. Geen welkomsttekst of andere 
pagina’s waarbij eerst moet worden doorgeklikt. Het vermelden van de rouwberichten past 
ook bij het gebruik van de website waarin hij goed is: snel actuele informatie beschikbaar 
maken. 

Niet meer weg te denken? 

De website is zeker niet meer weg te denken als onderdeel van de kerkelijke 
communicatie. Maar dat betekent niet dat gemeenteleden zonder internet worden 
buitengesloten. Relativering is op z’n plaats. De website ondersteunt het gemeentezijn en 
niet andersom. De ontmoeting van mens tot mens, het contact in en rondom de eredienst, 
ook als die via de draadomroep wordt mee beleefd zijn de basis. Daar draait het om. Als 
de website een klein beetje kan bijdragen aan dat contact is dat al heel mooi.  

Toekomst 
Recent is de website zo aangepast dat de gegevens van ambtsdragers en vrijwilligers 
voortdurend actueel gehouden kan worden. Dat betekent ook dat u via de website 
gemakkelijk kunt zien wie de pastorale contactpersonen bij u in de straat zijn. U klikt 
daarvoor op ‘contact’ in het menu. Er worden al best wat foto’s op de site geplaatst maar 



dat gaat nog niet heel eenvoudig. Dat is dus een van de aandachtspunten voor de 
toekomst. Een gastenboek en forum komen er niet, die blijken bij kerkelijke websites 
vrijwel nooit te lopen. Maar hebt u andere ideeën of wensen? Mail naar 
info@adventskerk.info 

OUDERENSOOS 
 
Ten behoeve van ouderen worden, eenmaal per veertien dagen, gezellige middagen georganiseerd. 
De data zijn: 1 april, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni en 24 juni 2008. De bijeenkomsten 
worden ook in het Kerkblad vermeld. Ze vinden plaats in de Adventskerk en beginnen om 14.30 
uur. 
 
Dhr. P. van Leeuwen (coördinator), Waalstraat 15, 2405 AA Tel. 491159 

 
 

******* 
 
 

CONTACTMIDDAG  
 
Wij hebben besloten om na de Pasen nog een contactmiddag te organiseren, anders duurt het te lang 
voor er weer een is. Deze middag word op 23 april gehouden in de Adventskerk van 14.30 uur tot 
16.30 uur. We zijn bezig met een uitnodiging naar de Boreftse zangclub. U hoort hier meer over te 
zijner tijd in het kerkblad.  
Mocht u gehaald willen worden dan kunt u bellen naar mevrouw C. Stapper, Pallasstraat 44,  tel: 
473026. Dit kan t/m. dinsdag 22 april tot 17.00 uur. Wilt u meer weten dan kunt u ook bellen naar 
Ineke v.‘t. Wout,  tel: 424555. 
Wij wensen u een fijne Pasen toe en hopen u te mogen ontmoeten op 23 april in de Adventskerk. 
 
Gezegende Paasdagen en een hartelijke groet van Ann, Christien en Ineke. 
 

 
 

ZOMAAR EEN VRIJWILLIGER UITGELICHT 

In de Adventskerk wordt heel veel vrijwilligerswerk gedaan. De commissie vrijwilligerswerk wil 
verschillende kanten hier van belichten en laat graag mensen aan het woord die vertellen wat zij 
doen en wat er zo leuk aan is. Allereerst komt de Ouderensoos in beeld. Piet van Leeuwen, een van 
de drie ‘man’ die de soos runnen, weet er alles van. Als hij toch aan de praat is komt  het tellen van 
de collectes en de verspreiding van ‘Het Kerkblad’ bijna automatisch aan bod. 

“In 1961 heeft dominee Hanemaaijer de Ouderensoos opgericht”, vertelt Piet van Leeuwen. “De 
ouderen die dat willen, komen om de twee weken tussen 14.30 en 17.00 uur in de Adventskerk bij 
elkaar. De soos is een sociaal gebeuren met een praatje, sjoelen of andere spellen zoals rummicub 
of een kaartje leggen. We beginnen met een stukje uit de Bijbel te lezen en een meditatie uit 



bijvoorbeeld een dagboek.” De gezelligheid staat dus voorop. Wie niet meer zo goed ter been is, 
kan thuis gehaald en gebracht worden. De soos wordt iedere keer in Het Kerkblad aangekondigd, 
maar een HVD’ster of predikant kunnen ook ouderen hier op attent maken. “Een leeftijdgrens 
stellen we niet, maar de meeste bezoekers zijn boven de 65”, weet Van Leeuwen. “Drie keer per 
jaar pakken we grootser uit en houden we bijvoorbeeld een bingo. Het is dankbaar werk om deze 
soos te draaien, de bezoekers zien er echt naar uit.”  

 Iedere maandagmorgen wordt de opbrengst van de collectes geteld en ook dan is Piet van Leeuwen 
van de partij. “Dan is het werken en praten, waardoor het tellen soms wel eens langer duurt dan 
echt nodig is”, weet de Alphenaar uit ervaring. Hij kan smeuïg vertellen over de handigheidjes die 
hij heeft bedacht om bijvoorbeeld het vreemde geld om te wisselen in euro’s. “Bij de bank moet je 
provisie betalen en muntgeld kun je er niet kwijt. Als je creatief bent zijn er, bijvoorbeeld via 
gemeenteleden, allerlei oplossingen te bedenken.”  

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat ‘Het Kerkblad’ iedere week wordt bezorgd, maar dat is het niet. Als 
de drukker zijn werk heeft gedaan komt onder meer Piet van Leeuwen in actie. “We zijn met vier 
man om Het Kerkblad te bundelen en te zorgen dat de bezorgers aan de slag kunnen”, zegt hij over 
dit stukje kerkenwerk.  

Rijk Huisman, telefoon 474802 

SFEER IMPRESSIE ALPHA-CURSUS 
 
Elke dinsdagavond komt een groep van 11 deelnemers, afkomstig uit onze 
kerk maar ook van buiten onze gemeente, bij elkaar. We starten met een 
gezamenlijke maaltijd in de ontmoetingsruimte, die voor de gelegenheid 
gezellig is aangekleed. Op de tafels liggen vrolijk gekleurde kleedjes, staan 
overal waxinelichtjes en staat er een bloemetje op tafel (verzorgd door Anja 
van Ettikhoven). Het eten wordt door 4 gemeenteleden per avond verzorgd. 
Elke avond is het weer een verrassing wat er in de heerlijk geurende pannen 
zit. Iedereen kookt voor 4 personen en je weet niet wat een ander heeft 
gekookt. Onze borden worden vol geschept met nasi, boerenkool, 
ovenschotel of pasta. Het smaakt heerlijk bij elkaar. 
 
Een van de deelnemers heeft geschetst hoe zij de cursus beleefd. Hieronder het verslag. 
 
Alpha-team 

De avonden verlopen volgens een vast patroon: een gezamenlijke maaltijd, daarna wordt ons een 
thema aangeboden en vervolgens gaan we in groepen uiteen om met elkaar het onderwerp te 
bespreken. De inleiding is te vergelijken met een kleurplaat, de gesprekken met het inkleuren ervan, 
waarbij een ieder van ons de ruimte krijgt om zijn of haar kleur toe te voegen. De groep is divers. 
Jong en ouder, man en vrouw, ieder met een eigen identiteit. Door goed naar elkaar te luisteren, 
kan het zomaar zijn dat de plaat aan het eind van de avond anders in gekleurd is dan dat die zou 
zijn geworden als we de plaat ieder voor zich gekleurd hadden. Het kan dus verruimend werken 
maar dat hoeft natuurlijk niet. Je hebt zelf de vrijheid in hoeverre je meegaat met een andere 
zienswijze of vast wilt houden aan eigen idee. Aan het eind drinken we nog even iets met elkaar 
waarna we huiswaarts gaan. Het enige wat van ons geëist wordt is respect naar elkaar. En wat 
nogal bijzonder is bij een cursus, niets van wat er gezegd word valt onder de categorie goed of fout! 
Dit geeft ons heel veel ruimte om ook te durven zeggen wat we denken. De benaming cursus is dus 
eigenlijk niet helemaal juist.          

Viola 

 



KONTAKTEN ALPHEN AAN DEN RIJN / GENNEP 
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn er kontakten en gesprekken met de 
protestantse gemeente in Gennep. Doel hiervan is om eens bij elkaar in de keuken te kijken en of 
we soms iets van elkaar kunnen leren of ideeën opdoen. In iedere nieuwsbrief zal ik u even op de 
hoogte houden van deze kontakten en wat er zo allemaal leeft. 
We zijn gestart met het sturen van veel informatie over de Adventskerk en de wijkgemeente. Wij 
hebben ook veel informatie vanuit Gennep ontvangen. Het is een kleinere gemeente die de zaken 
anders aanpakt, maar zeker niet minder. Om u een idee te geven: Wij hebben al een paar keer in de 
kerkenraad gesproken over hoe wij met nieuwe leden om moeten gaan en benaderen. Moet het 
direct persoonlijk of is er ook een manier dat wij ons indirect presenteren. En hoe komt het bij 
nieuw ingekomen lid over -  dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Wij ontvingen vanuit Gennep een 
foldertje hoe zij een nieuw ingekomen welkom heten, nl. met een persoonlijke presentatie, een 
welkom en een stukje geschiedenis van de kerk. Als je zo iets ziet, denk je: “Misschien is dit ook 
wel een alternatief voor ons”. Natuurlijk hoeft het niet blind overgenomen te woorden, maar het 
brengt je wel op een idee. Er zat zeker nog meer informatie bij waar wij misschien ook iets mee 
kunnen doen. Het is uiteindelijk zonde om veel energie en tijd te besteden aan zaken die ergens 
anders al bestaan. Als diaconie hebben wij al uitgebreid van gedachten gewisseld over diaconaat en 
ZWO. 
Waar liggen de aksenten en hoe wordt daar inhoud aan gegeven. Je moet je kijk soms wel eens 
opfrissen. Het gaat allemaal in een fijne open sfeer en je merkt een verbondenheid. Ik sta er nog 
steeds versteld van hoeveel ideeën en activiteiten er in zo’n kleine gemeente gaande zijn, erg leuk 
om dat te ervaren. In december stond bij ons alles in het teken van de ijsbaan midden in het dorp. In 
Gennep werd op de kortste dag van het jaar een fakkeloptocht gehouden. Aan iedereen wordt 
gevraagd om zoveel mogelijk buitenverlichting te doven, zodat de fakkels tot hun recht konden 
komen. Een lang lint van fakkels trekt dan door Gennep. Tijdens de tocht worden er kerstliederen 
gezongen en de tocht eindigt bij een gigantische kerstboom  bij het Gemeentehuis die naast de kerk 
staat. Foto hiervan kunt u op de side vinden. Erg mooi. Mocht u ooit eens in de buurt van Gennep 
zijn, moet u beslist eens een dienst bijwonen. Dan begrijpt u misschien dat gevoel. Ook daar bent u 
welkom. 
Ook de gemeente in Gennep wordt via het kerkblad geïnformeerd over de kontakten die er zijn met 
Alphen aan den Rijn.        
 
Jacques van der Velden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK 

Vacature Agendabeheer Website

Taak:
Het beheren van de agenda op de website. Nieuwe activiteiten toevoegen. 
Wijzigingen verwerken. Aan het begin ook op zoek gaan naar informatie.

Tijdsbesteding:
Dagelijks hooguit 5 minuten. Vaak even kort tijd kunnen besteden is 
belangrijker dan veel tijd hebben.

Profiel:
Je vindt het leuk om de agenda nauwgezet bij te houden. Bent vaak op het 
internet te vinden. Technische kennis is niet nodig.

Reageren: info@adventskerk.info



 

Aan de Raadhuisstraat 223a is een nieuwe winkel gekomen die de mogelijkheid biedt om ‘eerlijke 
producten’ te kopen. “Zomaar”, dat gerund wordt door Frederike en Stefan Pracht,  heeft een ruim 
assortiment aan cadeauartikelen, maar bijvoorbeeld ook koffie en chocolade. De producten zijn, in 
Nederland of in een ontwikkelingsland, vervaardigd door mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking. “Zomaar” biedt ook de mogelijkheid als dagbesteding voor mensen met een 
verstandelijke beperking.  

Rijk Huisman 

 


