
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Wijkgemeente Adventskerk 
 

 

 

 
Nr. 19   december 2008 tot maart 2009 



WIJZEN UIT HET OOSTEN. 
 
Die wijzen, wat weten wij eigenlijk van hen? Het waren er drie, volgens de vele verhalen, die er 
over gemaakt zijn naderhand. Maar dat staat niet in de Bijbel. Dat hebben de mensen er later voor 
het gemak van gemaakt, want, zo staat er, ze brachten goud, wierook en mirre. Dus het zullen er 
wel drie geweest zijn. Het zou kunnen, maar het doet er niet zoveel toe. 
Mattheüs vindt ze belangrijk genoeg om er een uitgebreid verslag van te geven.  Hij vertelt in één 
regel de geboorte van Jezus en dan komt het uitgebreide verhaal over de wijzen uit het oosten. Wat 
waren dat voor mensen, die wijzen? Het waren magiërs, die zich bezig hielden met astrologie: de 
stand van de sterren en de invloed daarvan op het leven van mensen op aarde. Daarnaast konden ze 
dromen uitleggen. Bij Daniël komen we ook zulke magiërs tegen. Waarschijnlijk kwamen deze 
mannen ook uit Babel of die omstreken.Wij vinden het maar onzin en misschien zelfs slecht om je 
bezig te houden met horoscopen en de invloed van de stand van de sterren op het leven van mensen. 
Aan Israël was het ook ten strengste verboden aan sterrenwichelarij te doen. We lezen wel in 
Genesis, dat God de sterren tot een teken aan de hemel heeft gesteld. Denk maar aan Abraham. Hoe 
dan ook, hier worden mensen door een ster op het spoor van Jezus gezet. Het zou ook heel goed 
kunnen, dat ze wel eens verhalen gehoord hadden van achtergebleven Joodse ballingen. Verhalen 
over die God van de Joden. Verhalen over een beloofde Koning.  
Blijkbaar had God hen in hun taal, die van de sterren, in gang gezet om Jezus te gaan zoeken. Maar 
eenmaal in Jeruzalem gekomen, liet de sterrentaal hen in de steek. Gelukkig was daar de 
profetentaal. Wat de sterren niet vertelden, stond daar bij de profeet Micha: “en gij, Bethlehem 
Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal 
zijn over Israël…..” 



In Bethlehem moesten ze dus zijn. En ze gingen, gelovig, vertrouwend verder. Tot hun grote 
vreugde dook daar de ster weer op: het was dus waar, wat die profeet eeuwen geleden had gezegd. 
De taal van de sterren sloot zich aan bij de taal van de profeet. 
De koning der joden werd gevonden en aanbeden. Ze brachten Hem hulde en geschenken. Heidenen 
in de voorhoede om voor Jezus te knielen! De geboorte van Jezus is dan ook van geweldige 
betekenis. Wereldschokkend en wereldveranderend. En de mensen komen in beweging. Jong en 
oud. Arm en rijk. Israëliet en heiden. Hooggeplaatst en het uitschot van de maatschappij. 
Autochtoon en allochtoon. 
De wijzen aanbidden Hem en maken Hem bekend. Zij hebben begrepen, dat dit Kind een heel 
bijzonder kind is. Maar ook de andere kant roert zich: vijandschap komt voor de dag. Bij Jood en 
heiden. Het sanhedrin én Herodes. Zij zoeken eigen eer en macht, ieder op zijn plek en in zijn eigen 
positie. Jezus past daar niet bij. Sterker nog, Jezus is een regelrechte bedreiging. Zij kunnen Hem er 
niet bij gebruiken.Weg met hem! 
In dat teken stond Jezus’leven vanaf het begin en het is uiteindelijk zijn dood geworden. Er was 
voor Hem geen plaats in de herberg. Hij moest vluchten met zijn ouders naar Egypte, omdat zijn 
leven bedreigd werd. De Zoon des mensen had geen plek om zijn hoofd neer te leggen. De koning 
der Joden werd aan het kruis gehangen. Maar door die weg te gaan, heeft Hij de overwinning 
behaald. De wijzen hebben dat vast niet allemaal geweten en begrepen, maar ze hebben dit Kind, 
deze Koning de eer gebracht, die Hem toekwam. En wij hebben vast ook niet alles begrepen.  
Ik weet niet wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is in uw leven aan blijde of verdrietige 
dingen. Misschien zijn er dingen gebeurd, waar u geen touw aan kunt vastknopen. 
De wijzen volgden het spoor en kwamen uit bij Immanüel , God met ons. Wij mogen het spoor van 
de Bijbel volgen om uit te komen bij diezelfde “God met ons.” Wij weten niet wat de toekomst ons 
gaat brengen. Maar in hoogte en dieptepunten is deze God nabij. 
Komt laten wij aanbidden, die Koning! 
 
Mevrouw Sneep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
In september zijn we weer op volle kracht begonnen. De feestelijke startzondag, het kringwerk dat 
weer start, de vergaderingen. U kent dat gevoel vast wel dat het zo net na de zomerperiode lijkt 
alsof je nog een half jaar voor je hebt, maar binnen de korste keren rollen we op de december 
periode aan. Het is natuurlijk ook zo: september, oktober, november en december zijn maar vier van 
de twaalf maanden, maar toch... het lijkt zo snel te gaan. 
 
Het Groot Moderamen (het ‘dagelijks bestuur’ van de Kerkenraad) is na de zomervakantie 
uitgebreid, en terugkijkend constateren we dat dat een goede zet was. We kunnen meer dingen 
oppakken. Zoals bijvoorbeeld het oplossen van de ruimteproblematiek van oppasdienst en 
kindernevendienst. En zo zijn er meer dingen die opgepakt worden. Gelukkig. Dat geeft 
ademruimte. En dat betekent ook dat er in de Kerkenraad meer ruimte is voor inhoudelijke 
onderwerpen. 
 
Waar gaat het dan zoal over in de Kerkenraad? Een van de dingen die goed is om te noemen is: 
pastoraat. We hebben besloten dat we voorzichtig willen bewegen naar vormen van pastoraat 
waarin “omzien naar elkaar” meer centraal komt te staan. Eigenlijk kijken we dan meer naar de 



manier waarop de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst, waar ook enkele mannen aan meedoen) 
pastoraat vormgeeft: kleinschalig en laagdrempelig. Dat betekent niet dat opeens alles anders gaat, 
maar geleidelijk bewegen we wel die kant op. Samen met de HVD en de bezoekmedewerkers. En 
daarbij houden we ook rekening met de individuele voorkeuren van ouderlingen, HVD’(st)ers en 
bezoekmedewerkers. De een heeft veel met het organiseren van groothuisbezoeken, de ander gaat 
liever één op één op bezoek. Gelijkvormig zal het dus niet worden, daar streven we ook niet naar. 
Langzaamaan veranderen naar kleinschaliger georganiseerd pastoraat is wel aan de orde. 
Verder zijn we natuurlijk erg blij dat per half november Ester van Dijk het pastorale team is komen 
versterken. Haar accent komt op het jeugdwerk te liggen. In volgende nieuwsbrieven (en via de 
website) leest u ongetwijfeld meer. 
 
Verder zal er voortaan eind januari/begin februari een gezinsdienst bij komen, en zal in 2009 
ongeveer eens in de maand na terugkomst van de kinderen uit de nevendienst een kinderlied worden 
gezongen. U krijgt dat van te voren uitgereikt. In allerlei opzichten werken we eraan om de 
kerkdiensten voor de hele gemeente jong én oud aansprekend te houden. 
 
Vanaf januari 2009 zal het aantal avonddiensten geringer zijn. Niet meer elke zondagavond, maar 
ongeveer twee diensten maand. Daarbinnen blijven de bijzondere diensten zoals o.a. de zang- en 
cantatediensten vallen. In de gewone diensten zullen over het algemeen de eigen predikanten 
voorgaan. We moesten gewoon onder ogen zien dat bij een onbekende predikant van buiten vaak 
een heel beperkt aantal gemeenteleden de dienst bezocht. Terwijl we ook niet al die diensten eigen 
voorgangers konden inroosteren. Wel zal er op de open gevallen avonden een enkele keer een dienst 
in Kerk en Zanen of in de Maranathakerk worden gehouden. U wordt daarover geinformeerd, en 
bent uiteraard ook daar welkom. 
 
Aan het einde van de kerkenraadsvergadering van 27 oktober las ik – voordat we gezamenlijk 
afsloten met het bidden van het Onze Vader – een gedeelte uit een dagboek waar boven staat: “De 
Kerk vergeving schenken”. Een wat gekke titel dacht ik eerst. Maar later dacht ik: hoe herkenbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als kerkenraadsvoorzitter zie je in de loop van de tijd naast de vele goede dingen ook heel wat 
dingen langskomen waarin iets fout is gegaan, mensen zijn soms gekwetst, en een enkele keer 
vraagt een gemeentelid zich oprecht af: “Hoe kan de Kerk dit nou doen!! Daar wil, daar kan ik niet 
bij horen!”. Dat geeft wel eens een machteloos gevoel. Wat er gebeurde was vaak niet met opzet. 
Het menselijke  en kwetsbare van kerkenwerk wordt op zo’n moment zichtbaar. Dat je met de blik 
van Henri Nouwen (hij schreef het stukje) ook kunt zien dat de Kerk daarom ook vergeving nodig 
heeft, had ik niet eerder op deze manier bedacht. En daarom deel ik dit stukje dat we in de 
Kerkenraad lazen tot slot ook met u. Ik wens u een gezegende december maand! 
 
D. van Smirren 
Preses (voorzitter) wijkkerkenraad Adventskerk 



DE KERK VERGEVING SCHENKEN 
(Henri Nouwen) 

 
Wanneer we gekwetst zijn door de Kerk is de verleiding groot om haar de rug toe te keren. Als we 
echter afstand nemen van de Kerk, wordt het moeilijk om de levende Christus nog te ontmoeten. 
Als we zeggen: ‘Ik houd van Jezus, maar ik haat de Kerk’, dan verliezen we op den duur zowel de 
Kerk als Jezus Christus. Waar het op aankomt is dat we de Kerk vergeving kunnen schenken. Dat is 
buitengewoon moeilijk, want de Kerk zelf vraagt ons bijna nooit om vergeving, althans niet 
officieel. De Kerk heeft onze vergeving evenwel nodig. Het is een menselijke organisatie met heel 
veel fouten, maar het is ook Christus’ levende en vergevingsgezinde tegenwoordigheid. Het is 
belangrijk om niet over de Kerk te denken als over ‘die anderen’. Wij zijn zelf die Kerk, een 
gemeenschap van moeizaam voortkrabbelende, kwetsbare mensen in wie we onze Heer en 
Verlosser herkennen. 

 
PREEKROOSTER DECEMBER TOT MAART 

 
30 november (1e Advent): 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof, HA 
    18.30 uur Ds. J. Henzen, gezamenlijke dienst, HA 
 
7 december (2e Advent): 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J. Henzen, doopdienst 
    18.30 uur Ds. F.A. van Velzen, gezamenlijke dienst 
 
14 december (3e Advent): 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof 
Maranathakerk:  18.30 uur Ds. M.J. Zandbergen, oecumenische  
    dienst 
 
21 december (4e Advent): 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J. Henzen 
    17.00 uur Ds. P. Wilschut, dienst met en voor  
    verstandelijk gehandicapten 
 
22 december 
Adventskerk:  19.00 uur Kerstfeest Kindernevendienst 
 
24 december (Kerstavond): 
Adventskerk:  21.00 uur Ds. J. Henzen, gezamenlijke dienst. 
    23.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof, gezamenlijke dienst 
 
25 december (1e Kerstdag): 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J. Henzen 
 
26 december (2e Kerstdag): 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. Vonhof, zangdienst 
 
28 december: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof 
    18.30 uur Ds. Z. de Graaf , gezamenlijke dienst 
 
31 december (Oudjaar): 
Adventskerk:  19.30 uur Ds. J. Henzen, gezamenlijke dienst 



1 januari 2009 (Nieuwjaar:  
Adventskerk:  10.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof 
 
4 januari: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J. Henzen 
    18.30 uur Mevr. drs. D. Hoekstra-Olthof,  
    gezamenlijke dienst 
 
11 januari: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof 
    ’s Avonds geen dienst 
 
18 januari: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J. Henzen, HA 
    18.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof, gezamenlijke 
    dienst, HA 
 
25 januari: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof 
    ’s Avonds geen dienst 
 
1 februari: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J. Henzen 
    17.00 uur Ds. M. Hogenbirk, dienst met en voor 
    verstandelijk gehandicapten 
 
8 februari: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof 
    ’s Avonds geen dienst 
 
15 februari: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J. Henzen 
    18.30 uur Ds. F. de Ronde, Jeugddienst 
 
22 februari: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof 
    ’s Avonds geen dienst 
 
1 maart: 
Adventskerk:  10.00 uur Ds. J. Henzen 
    18.30 uur Mevr. drs. D. Hoekstra-Olthof,  
    zangdienst 



KERST”FEEST”VAN VERWONDERING OF VERANDERING! 
 

Hoeveel jaren heeft u nu al niet het kerstfeest gevierd? Thuis bij ouders of samen eventueel met 
kinderen, vrienden of bekenden? U moet eens tellen hoe vaak. Ik bedoel niet uw leeftijd en daarmee 
ook het aantal kerstfeesten, maar bewust gevierd.  
Wanneer is het kerstfeest een verandering geworden? We zingen de scheuren in de kerk met het 
“Ere zij God” en doen ook nog even het licht uit, zodat wij volledig geconcentreerd zijn op wat we 
zingen.  
Maar hoe eren we God na het kerstfeest, als hij ons roept om de daad bij woord te voegen? Vrede 
op aarde in de mensen een welbehagen! In een wereld die bijna uit elkaar barst van oorlogen en 
haat. Hoezo welbehagen voor de mensen? Als we even stil staan bij deze twee regels uit een lied, 
dat in alle kerken met volle borst gezongen wordt en we kijken wat voor veranderingen dit 
werkelijk bij de mensen teweeg heeft gebracht, kunnen we ons afvragen: “Moeten we het nog wel 
zingen?” Het is toch bijzonder pijnlijk als we het hele jaar geconfronteerd worden met goede 
voornemens die we vervolgens ten dele of soms helemaal niet waar maken. Het voelt als: “Ik ga na 
de kerst afvallen” en vervolgens bij ieder hapje geconfronteerd worden met: “Je zou toch afvallen?” 
Gek eigenlijk dat wij elkaar na de kerst niet aanspreken, zo van: “Je zou God toch eren en nu doet 
hij een beroep op je en nu geef je niet thuis.” En die streek, die je een ander geleverd hebt, is dat het 
welbehagen waarover wij met kerst gezongen hebben? 
Als dit de insteek van onze kerst is, dan kunnen we het maar beter ophangen aan het eten, drinken 
en de gezelligheid. Kerst is een nieuw begin. Je mag het oude achter je laten. Laat dan dit oude ook 
het nieuwe niet negatief beïnvloeden. Begin echt opnieuw! Probeer God hoog te houden boven 
alles. Verzet je tegen iedere vorm van geweld in je eigen leven, maar ook in de wereld. “Er is toch 
niets aan te doen” – accepteer dit niet. Bedenk dat zelfs één steentje het water anders door de beek 
kan laten stromen en als er zelfs veel zijn (of worden) kan er een hele andere stroming ontstaan. 
Probeer echt vanuit je hart iets te betekenen voor je medemens. Zet je in voor haar of zijn welzijn, 
gun haar of hem het beste en werk daar aan mee. Laat je door het oude zeer niet tegenhouden, maar 
begin opnieuw. Als je echt van harte opnieuw wilt beginnen en dit laat blijken, dan zal het oude je 
niet in de weg staan.  
In de kerk doen wij dat ook samen in diaconaal verband. Mensen helpen waar het mogelijk is. Te 
zoeken waar het mogelijk is om de steen zo te verleggen dat het ten goede komt aan het welzijn. 
Een luisterend oor voor mensen die geen klankbord meer hebben. Opkomen voor mensen die 
honger lijden, het niet accepteren dat, onder het mom van “er is tekort”, de mensen het voedsel niet 
willen verdelen. 900 Miljoen mensen hebben maar één probleem: HONGER! Telkens zullen wij 
geconfronteerd worden met hoeveel wij over hebben voor het welzijn van de ander. En wat is de 
opdracht die wij vanuit de bijbel hebben gekregen? Is dat niet delen? 
Kerstfeest wil ons stil laten staan bij het feit dat er een nieuw begin is om te veranderen. Je hoeft 
niet in het oude patroon door te blijven leven. Vanuit het Bijbelsperspectief moet je zelf een nieuw 
begin maken. En dan zal de ster van kerst uw weg verlichten en glans geven.  
Natuurlijk kan dat op uw eigen manier, maar samen in diaconaal verband kunnen we ook elkaar 
daarbij helpen en elkaar ondersteunen, zeker als het moeilijk is. Misschien is dit om bij kerst stil te 
staan. Dan wordt deze kerst geen verwondering, maar een verandering. Natuurlijk mag bij kerst 
gezelligheid, eten, drinken en het woord niet ontbreken. Maar aan u de keus: Laat ik het bij het 
“woord”of gaat u over tot de “daad”. Samen kunnen we een gestalte geven in de diaconie. U bent 
welkom om met ons samen een nieuw begin te maken.  
 
Jacques van der Velden 



DIAKONIE HELP GEZINNNEN IN MOLDAVIË!!! 
 
Na het uitvallen van de Sovjet Unie in 1990 is de economie van Moldavië in een crisis geraakt. 
Moldavië wordt beschouwd als een ontwikkelingsland en staat bovenaan de lijst van de meest 
corrupte landen van Europa. Dit verklaart waarom het land steeds verder afzakt in een economische 
en sociale crisis. Moldavië is het armste land van Europa geworden en tachtig procent van de 
bevolking leeft onder de armoedegrens. 
 
Door middel van het Family Care Project geeft Dorcas sinds 2001 steun aan noodlijdende gezinnen 
en alleenstaanden die door omstandigheden het slachtoffer zijn geworden van grote armoede. De 
reden waarom gezinnen in de problemen raken is meestal de slechte economische situatie, 
gecombineerd met het hebben van ziekte, het hebben van een handicap, het wegvallen van één van 
de ouders door overlijden en het ontbreken van goede familierelaties. Een aparte groep is de grote 
gezinnen die veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. 
 
Dorcas helpt in diverse provincies kerken met hun diaconale taak. De lokale kerken zijn 
verantwoordelijk voor het project. Via lijsten van de plaatselijke overheid worden de allerarmste 
gezinnen geholpen. Bij de bepaling wie voor hulpverlening in aanmerking komt speelt religieuze 
achtergrond geen rol. Gemotiveerde vrijwilligers van kerken voeren het project uit. Zij zijn blij dat 
ze met behulp van Dorcas de allerarmsten in hun plaats kunnen helpen in woord en daad. 
 
Het project voorziet de gezinnen van de meest elementaire levensbehoeften, namelijk voedsel en 
kleding. Ze ontvangen maandelijks een voedselpakket en twee maal per jaar een kledingpakket. 
Dorcas transporteert deze goederen naar de kerken en vanaf daar gaat het naar de gezinnen die in 
het project zitten. Verder probeert men zoveel mogelijk te helpen bij bijzondere noden zoals kosten 
operatie, rolstoel en bedmateriaal. Ook het Evangelie wordt verspreid. 
 

 

 

Omdat de situatie in een gezin soms wijzigt, wordt telkens gecontroleerd of armenzorg 
gerechtvaardigd is. Want er zijn veel meer arme gezinnen dan er geholpen kunnen worden. Dus 
zodra iemand zich weer een beetje kan redden gaat de hulp naar een ander. 
Als diaconie hebben wij,  mede naar aanleiding van de goede ervaringen van de diaconie van 
Gennep, besloten om voor de periode van 5 jaar 10 gezinnen financieel te adopteren via Dorcas. 
Via het kerkblad zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden hoe het met deze gezinnen gaat 
en u een indruk geven hoe deze gezinnen daar moeten leven. Zo kunt u zien op welke manier wij als 
diaconie hier iets verbetering in kunnen brengen. 
Als dit u aanspreekt kunt u ook privé een gezin adopteren via Dorcas, telefoon 0228-595900. De 
kosten van het Family Care project bedragen          € 15,00 per maand. 
 
Ook als u er maar één gezin helpt geeft u toch dit gezin een toekomst!! Is dat geen mooie 
KERSTGEDACHTE! 
 
Jacques van der Velden. 
 



OUDERENSOOS 
 
Gezellige middagen 
Ten behoeve van ouderen worden, eenmaal per veertien dagen, gezellige middagen georganiseerd. 
De data tot eind februari zijn 6 januari 2009, 20 januari 2009, 3 februari 2009, 17 februari 2009 en 3 
maart 2009. De bijeenkomsten worden ook in “Het Kerkblad” vermeld. Zij vinden plaats in de 
Adventskerk en beginnen om 14.30 uur. 
 
Informatie: Dhr. P. van Leeuwen, tel. (0172) 491159 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

,,DE VRIJWILLIGE AUTODIENST IS ER VOOR IEDEREEN  
DIE SLECHT TER BEEN IS” 

 
,,De vrijwillige autodienst is er voor iedereen die slecht ter been is en in de Adventskerk toch graag 
de ochtenddienst wil bijwonen”, zegt Ineke van Butselaar. Zij zorgt al tien jaar voor de mensen die 
van deze service gebruik maken en thuis gehaald worden en ook weer worden terug gebracht.  
 
Voor Ineke van Butselaar maakt het niet uit of iemand langdurig van de autodienst gebruik wil 
maken of voor kortere tijd. In welke wijk de aanvrager woont speelt evenmin een rol. ,,Ik kan me 
goed voorstellen dat je na een (gedwongen) verhuizing naar Ridderveld of Kerk en Zanen in een 
vertrouwde omgeving naar de kerk wilt blijven gaan”, legt zij begripvol uit. ,,Als kerk hebben we 
ook in dat opzicht iets te bieden, daar zijn we voor.”  
Wanneer een gemeentelid vraagt of hij gehaald kan worden, maakt Ineke eerst een 
kennismakingsbezoek. ,,Van twee kanten weet je dan met wie je te maken hebt en ik leg de 
‘spelregels’ uit die nodig zijn om alles soepel te laten verlopen. Hoe laat moet iemand klaar staan, 
waar spreek je af voor het terugbrengen, wat moet je doen als je een keer niet naar de kerk gaat. Dat 
soort afspraken. Voor de chauffeur is het vervelend als hij voor niets komt en al helemaal wanneer 
hij aanbelt en geen gehoor krijgt.” 
Ineke van Butselaar runt geen taxibedrijf en het is logisch dat een rijder in principe meerdere dames 
of heren tegelijk meeneemt. ,,Ik probeer de ritten zo samen te stellen dat er niet onnodig gereden 
hoeft te worden”, licht zij haar aanpak toe. ,,Mijn voorkeur gaat uit naar chauffeurs die een 
vierdeursauto hebben, zodat de passagiers gemakkelijk in- en uit kunnen stappen. De chauffeurs 
krijgen aan het begin van het jaar een rooster voor de zondagen waarop zij ‘dienst’ hebben. In de 
loop van de week geef ik de adressen door waar ze moeten zijn. Als iemand verhinderd is om te 
rijden, dan kan hij of zij bij mij afbellen.” Ineke heeft niet het idee dat zij van een rijder erg veel 
vraagt. ,,Je komt een keer in de zeven of acht weken aan bod. Als je toch naar de kerk zou gaan kost 
het geen extra tijd. Het vraagt alleen dat je wat eerder van huis gaat en misschien via een omweg 
rijdt.”  



In de Kerkstraat en de Julianastraat mogen geen auto’s rijden, maar de kerkenraad heeft daar bij de 
burgerlijke gemeente een ontheffing voor gevraagd en gekregen. Alle chauffeurs zijn in het bezit 
van een kopie van dat belangrijke papiertje. De parkeerruimte achter de kerk is beperkt, maar Ineke 
van Butselaar ziet er geen probleem in als daar dubbel wordt geparkeerd.  
 
Zij vindt het geen prestatie dat zij zich op deze manier al tien jaar vrijwillig inzet voor de kerk. ,,Het 
is een kwestie van gewoon doorgaan. De chauffeurs werken altijd mee en zonodig heb ik in Janny 
de Leeuw een prima vervangster”, deelt Ineke de nodige complimenten uit. De uren die zij besteedt 
aan de autodienst telt zij niet. ,,Met de 30 passagiers en 40 chauffeurs  bouw je een band op, dat 
vind ik ook belangrijk. Lachend: ,,Het sociale aspect ligt me erg.” Dat Ineke van Butselaar zich bij 
iedereen nauw betrokken voelt is niet verwonderlijk. ,,In de kerk zit ik pas rustig als ik alle 
chauffeurs en passagiers heb gesignaleerd.” 
 
 

 
 
 

OUDE KALENDERS EN KAARSEN. 
  
In ‘Zomaar’, een cadeauwinkel in de Raadhuisstraat, heeft een aantal mensen met een 
verstandelijke beperking hun dagbesteding. Zij maken er onder meer kaarsen en hiervoor gebruiken 
zij ook oude en/of resten van kaarsen die worden omgesmolten. Van stevig papier vouwen zij 
doosjes waarin cadeautjes worden verpakt.  
Heeft u oude kalenders of resten van kaarsen, misschien wel kaarsen die u niet gebruikt, wil u die 
dan bewaren voor de dagbesteding? U kunt úw ‘cadeautjes’ tijdens openingstijden, dinsdag tot en 
met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, afgeven op het adres Raadhuisstraat 223A. Zonodig belt u 
naar Sonja Huisman, tel. 474802, zij komt de spullen dan bij u halen. 
Het Team van ‘Zomaar’ bedankt u bij voorbaat.  
 

BERICHT VAN DE H.V.D. 
 
In de vergadering van 6 oktober 2008 hebben we afscheid genomen van de laatste drie aftredende 
bestuursleden, te weten mevrouw C. Pison, mevrouw W. van Beest en mevrouw W. van der 
Velden. Zij worden heel hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. Een jaar 
geleden namen we al afscheid van mevrouw E. Bouman en mevrouw J. de Gans. Dit houdt dus in 
dat we nu geheel vernieuwd zijn en nog een “onervaren” bestuur hebben. We stellen ons even aan u 
voor:  
� Voorzitter:    mevrouw M. v.d. Zwam.  
� Algemeen adjunct:   mevrouw I. van Weeren. 
� 1stePenningmeester:   mevrouw S. Lagerwey.  
� 2de Penningmeester:   mevrouw W. Windhorst. 
� Secretaresse:    mevrouw V. Zuidam. 

We hopen met elkaar op een net zo'n fijne samenwerking als bij het vorig bestuur. Daar gaan we in 
ieder geval voor!   
 
De oogstdienst op 9 november 2008 was een eerste stap. Dat we terug mogen kijken op een 
geslaagde dienst danken we aan een ieder, die op wat voor manier dan ook, zijn of haar 
medewerking verleende. Heel hartelijk bedankt!  



 
Vanaf 9 december wordt door de H.V.D.-sters een kerstattentie 
bezorgd bij onze gemeenteleden van 70 jaar en ouder.  
 
 
Op17 december 2008 vieren wij met de ouderen vanaf 70 jaar van 
onze gemeente weer de kerstviering in de Maranathakerk. Hiervoor 
krijgt u een uitnodiging. 
 
 
Tot slot wensen we u allen fijne kerstdagen en een goed 2009 toe!  
Onze eerste vergadering in het nieuwe jaar staat gepland op 2 
februari 2009. 
 
Het bestuur van de H.V.D.Adventskerk. 

 
 
 

BERICHT VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 

De adventstijd is weer aangebroken en de kindernevendienst heeft ook dit jaar een adventsproject. 
Het thema van dit jaar is”Geloven is……”. De projectverwerking bestaat uit een groot hart dat in 
puzzelstukjes is verdeeld. Het hart stelt de liefde van God voor ons voor. De puzzelstukjes vormen 
met elkaar Gods plan dat stukje bij beetje zichtbaar wordt. U ziet het, een heel mooi project. De 
leiding heeft al veel werk verricht en alles wordt uiteraard met en door de kinderen uitgevoerd. U 
kunt het vanaf 30 november zien in de kerk.  
 
Kerstfeest kindernevendienst 
De leiding van de kindernevendienst is alweer volop bezig met de voorbereidingen van het 
kerstfeest. We willen deze keer het kerstfeest voor de kindernevendienst niet op tweede kerstdag 
vieren maar een avondviering organiseren. We hebben deze viering gepland op maandagavond 22 
december om 19.00 uur. De data voor het oefenen voor het kerstfeest wordt in het kerkblad en op de 
site van de Adventskerk vermeld. Ook hebben de meeste kinderen een brief meegekregen, waarop 
dit vermeld staat. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met (liefst via de email) 
Wilma de Jong, jongkies@hotmail.com of met Helma van der Velden, velden007@telfort.nl.  
Natuurlijk zijn dan ook weer alle ouders, broertjes en zusjes, en verdere familie en bekenden van 
harte welkom.  

 
Dus: de kerstviering van de kinder-nevendienst is niet op 
26 december, maar op maandagavond 22 december, 
aanvang 19.00 uur. Schrijft u dit vast in uw agenda. De 
deuren van de Adventskerk zullen vanaf 18.30 uur open 
staan, zodat de mensen die langs lopen kunnen genieten 
van het orgelspel van Simon Stelling, die enige 
kerstliederen op het orgel zal bespelen. Vanaf 18.50 uur is 
eerst de samenzang voordat de dienst begin. Wij als 
leiding en alle kinderen van de kindernevendienst hebben 
er veel zin in. U komt toch allen? 
 
Leiding Kindernevendienst 



HERVORMD KERKKOOR  
 
Het koor is alweer volop aan het repeteren voor Kerstavond. De start na de vakantie is niet 
meegevallen. In de zomervakantie heeft onze dirigent Gerard Middelkoop zijn onderbeen gebroken. 
Omdat het een langdurige kwestie zou worden moesten we uitkijken naar een vervanger. De 
genezing en revalidatie zal zeker tot januari 2009 duren. Zijn zwager Rob de Vogel, die eerder heeft 
ingevallen was bereid om ons uit de brand te helpen.  
 
Gelukkig zijn er ook zaken waarop we ons kunnen verheugen. Zo zijn er een aantal nieuwe leden 
bijgekomen, uit Hazerswoude/Koudekerk en oud leden van Con Amore. Het koor heeft op dit 
moment 60 leden, waarvan 18 tenoren en bassen een behoorlijk deel uit maken. In deze tijd zeker 
een reden om dankbaar te zijn. 
 
We hebben 5 oktober in een avonddienst in de Adventskerk en 23 oktober in Magnolia gezongen en 
er is een vraag gekomen uit Koudekerk om mee te werken aan een zangavond in de Adventstijd. Dit 
zal op woensdagavond 10 december zijn. Kerstavond zingen we om 21.00 uur in de Adventskerk 
met invaller dirigent Simon Stelling (die het wel erg druk heeft deze avond), maar we vinden het 
fijn dat hij deze avond het koor wil dirigeren. 
 
Ondanks ons groeiend aantal koorleden zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. 
 
Voor vragen en/of informatie via onze secretaris: Fred Pennewaard, telefoon 493595. 
 

 
ORGELCOMMISSIE ADVENTSKERK 

 
Secr. : Curaçaostraat 11    E-mail :       2405 EA  
Alphen aan den Rijn  c.j.verhagen@casema.nl 
   Site : www.orgelcommissiealphen.nl 
           Tel. : 0172-493394    Bank : 3016.28.955 
 
Nieuws van de orgelcommissie 
De orgelconcerten rond de feestdagen! 
Het jaarlijkse kerstconcert op ons beroemde Steinmeyer-orgel vindt dit jaar plaats op vrijdag 19 
december. Het wordt een bijzonder concert onder het thema “Het Gregoriaans als inspiratiebron” 
uitgevoerd door Simon Stelling m.m.v. de Schola Cantorum o.l.v. Jeroen Pijpers. 
 
Dan is er het feestelijke nieuwjaarsconcert op vrijdag 9 januari 2009 door Simon Stelling met 
daarbij Brassband “De Hoekpunten”. Na afloop schenken wij een glaasje om elkaar alle goeds voor 
het nieuwe jaar toe te wensen. 
 



Voor de wat verdere planning melden wij reeds het februari-concert op de 27e. Gepland stond een 
concert door Klaas Jan Mulder, echter wegens zijn overlijden afgelopen november is dit niet meer 
mogelijk. Organist André van Vliet uit Polsbroek zal nu dit concert verzorgen. 
 
Alle concerten beginnen om 20.15 uur, toegang € 5,-- 
Meer informatie of het volledige programma? Zie onze website www.orgelcommissiealphen.nl 
 
De orgelcommissie wenst u fijne feestdagen en heet u hartelijk welkom op de concerten! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAMENWERKING DIAKONIE ALPHEN EN GENNEP. 
 
In de nieuwsbrief van december 2007 heb ik u al verteld dat er contacten zijn tussen onze diaconie 
en de diaconie van Gennep. Afgesproken was om eens even bij elkaar in de keuken te kijken en wat 
is daar van terecht gekomen? Buiten het samen praten over diaconale zaken is de ervaring wel dat 
hiervan ook een gezamenlijke stimulans uit gaat. Verschillen zetten ons aan het denken en hierdoor 
krijgen we weer een frisse kijk op de zaken en op de manier waarop wij onze diaconale taken 
uitvoeren. 
In het begin waren er alleen kontakten per mail, omdat ik ’s winters niet in Gennep kom. Maar toen 
wij met Pasen voor het eerst in de kerk in Gennep waren, was het persoonlijk contact direct heel fijn 
en hartverwarmend. Ook in de nieuwsbrief in Gennep is hierover geschreven. Natuurlijk eerst de 
persoonlijke ontmoeting van Mieke en Jan Hoogkamp, twee pijlers onder de gemeente. Mieke is 
niet alleen diaken, maar ook voorzitter van de kerkenraad. Jan is overal inzetbaar in en rondom de 
kerk. Natuurlijk maakte ik ook persoonlijk kennis met Anne Owalla, een gemeentelid die geboren is 
in Kenia en nu probeert de bevolking daar te helpen door het opzetten van een school en een 
medische post. In het afgelopen jaar hebben wij voor haar project bij ons gecollecteerd. Namens 
haar veel dank voor het meeleven en het financieel ondersteunen van onze gemeente. Ook de 
kennismaking met de enthousiaste predikant Nanno Dijk en zijn vrouw Lien was hartverwarmend. 
“Dus u bent nu Jacques uit Alphen?”. 
Iets over de gemeente: In noord Limburg staan ongeveer 200 protestantse adressen ingeschreven en 
op een zondag gaan er ongeveer 60 ter kerke. De kerkenraad bestaat uit 10 leden en ze zijn volledig 
PKN. De gemeente is klein maar hecht. Men kan er altijd een beroep op doen. In het afgelopen jaar 
hebben wij gepraat over: Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en opnamen 
van kerkdiensten (zij hebben geen kerktelefoon, maar als de mensen willen, kunnen ze een opname 
van de dienst krijgen), het project Family Care (meer hierover in deze nieuwsbrief), de jaarrekening 
van de diaconie en goedkeuring hiervan, het verwelkomen van nieuwe leden, het vervaardigen van 
liturgieën en de bronnen hiervoor. En gewoon zaken die op dit moment actueel zijn. We mailen veel 
met elkaar! Ik mag wel stellen dat het mij verbaast dat veel zaken in zo’n kleine gemeente goed 
geregeld zijn. De goede samenwerking tussen Protestantse kerk en Katholieke kerk en zelfs de 
Burgerlijke gemeente, is bijzonder. Dodenherdenking op 4 mei wordt gevierd met een dienst in de 
kerk van Milsbeek.  



Kerken, schutters en burgerlijke gemeente, allen tezamen. 
Ook met kerst wordt daar een fakkeltocht gehouden. De winkels zijn dan dicht, de verlichting uit en 
onder het zingen van kerstliederen loopt iedereen als een verlicht lint door Gennep naar het plein bij 
de kerk, waar dan de verlichting van de kerstboom wordt ontstoken. Heel mooi en bijzonder 
Twee diaconieën ver van elkaar in verschillende omgevingen en gemeenten, maar beiden alle 
aandacht voor de nood van de ander en dat is de band die ons met elkaar verbindt. 
 
Jacques van der Velden 
 

BERICHT VAN DE OUDTSHOORN-GROEP 
 
Zoals u hopelijk nog weet hebben 42 jongeren van verschillende kerken uit Alphen aan den Rijn 
van 27 juli tot 18 augustus 2007 een bezoek gebracht aan Oudtshoorn, Zuid-Afrika. Zij hebben daar 
samen met jongeren uit Oudtshoorn onder meer gewerkt aan het bouwen van een 
opleidingscentrum; het Centre of Hope. Om dit kunnen realiseren is geld ingezameld, met als 
resultaat de prachtige som van € 41.000,--.  
Dit bedrag is overgemaakt naar de organisatie die het Centre of Hope bestuurt. Zij hebben een 5-
jarenplan opgesteld om door middel van kennis en vaardigheden de armoede onder zwarte en 
gekleurde bevolkingsgroepen van Oudtshoorn terug te dringen. Eind augustus 2008 heeft de eerste 
evaluatie plaatsgevonden. Het Centre of Hope is inmiddels daadwerkelijk in gebruik genomen en er 
wordt volop deelgenomen aan de aangeboden opleidingen. Het door ons overgemaakte geld is 
besteed aan het opknappen van het Centre of Hope, keukenapparatuur, materiaal voor de 
opleidingen en salarissen. Na de financiële eindafrekening met de subsidieorganisatie resteerde nog 
een bedrag van € 7.300,-. Dit bedrag is overgemaakt naar een project genaamd “Springplank naar 
studie”. Dit project financiert de studie van zwarte en gekleurde jongeren uit Oudtshoorn die wel 
over de intelligentie beschikken om te kunnen studeren maar helaas niet over de financiën die 
daarvoor nodig zijn.  Met de evaluatie en de financiële eindafrekening is het project ten einde 
gekomen. Wij kijken terug op een fantastische ervaring en willen nogmaals iedereen die daar 
financieel of anderszins aan heeft bijgedragen van harte bedanken. 
 
De Oudtshoorn-groep 

 
 

EEN KORTE TOELICHTING OP DE SPECIFIEKE BESTEMMINGEN  VAN DE 
DIACONIECOLLECTES,  

DIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2009 GEHOUDEN WORDEN 
 
In de periode van deze nieuwsbrief gaat het om de volgende data en bestemmingen: 
• op 4 januari is de collecte bestemd voor Time to Turn; 
• op 11 januari zal er gecollecteerd worden voor De Bakkerij in  
 Leiden; 
• op 25 januari wordt gecollecteerd voor de werkgroep Hunedoara  (Roemenië); 
• op 1 februari is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat.  
 
Deze concrete bestemmingen worden hieronder toegelicht. Ook via berichtgeving in Het Kerkblad - 
onder mededelingen diaconie - en via afkondiging in de kerk zullen wij u aan deze collectes 
herinneren.  
 
Time to Turn  - zondag 4 januari  
Time to Turn (het is tijd om te veranderen) is een project voor en door jongeren die hun geloof in 
God praktisch willen maken. Het is een beweging van jongeren die anders willen leven. Die niet 
mee willen gaan in een maatschappij die om steeds meer en meer draait, maar die oog wil hebben 
voor armoede en onrecht in de wereld en dat omzet in concrete activiteiten. Kijk voor activiteiten en 
artikelen over Time to Turn op de site:  www.timetoturn.nl  



 
Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden – zondag 11 januari 
Dit diaconaal centrum heeft de naam De Bakkerij, omdat daar vanaf de 17e eeuw de Armenbakkerij 
was, waar brood werd gebakken voor de armen. Het is een complex van gebouwen tussen de Oude 
Rijn en de Haarlemmerstraat in Leiden. Sinds 1985 is het complex een modern diaconaal centrum 
voor hulp- en dienstverlening aan allen die dit nodig hebben, dak- en thuislozen, mensen die 
vastzitten of verslaafd zijn etc. Achter de oude gevel van De Bakkerij gebeurt veel. Er komen elke 
dag meer dan 100 mensen binnen. Het is nu tevens een bedrijfsverzamelgebouw waarin de diaconie 
en andere maatschappelijke organisaties hun werk- of vergaderplek hebben.  
 
Werkgroep Hunedoara Roemenie - zondag 25 januari  
De werkgroep zamelt geld in voor het completeren van de inventaris van het Terra huis. Ds. Janos 
is vastbesloten om er binnen een (beperkt) aantal jaren een bejaardenhuis van te maken.  
In december verzorgt de werkgroep weer een kerstbrodenactie, bestemd voor 
winterhulp. De opbrengst komt volledig ten goede aan de armste bejaarden en 
gezinnen in Hunedoara.  
Vele ouderen hebben een pensioen van nog geen  
 
€ 50. Het geld gaat op aan woonlasten en medicijnen. Er blijft niet veel 
over voor eten. Organisaties die zorg kunnen verlenen, tehuizen waar 
mensen verzorgd en verpleegd kunnen worden, bestaan er niet of hebben 
veel te weinig capaciteit en de kwaliteit is vaak slecht. De opbrengst van 
de jaarlijkse kerst- en paasbrodenactie van de werkgroep is speciaal om deze 
mensen te helpen de winter door te komen.  
 
Werelddiaconaat – zondag 1 februari  
Deze keer is dit bestemd voor wederopbouw in Birma. De cycloon heeft vele huizen verwoest.  
Het gaat om wederopbouw van huizen, scholen en ziekenhuizen, maar ook om het project 
“gemeenschapsopbouw en landbouwontwikkeling” van World Concern. Een christelijke 
internationale organisatie die zich al sinds 1955 inzet voor ontwikkeling van de meest 
achtergestelde groepen, overal ter wereld. In 27 landen hebben zij programma’s op het gebied van 
landbouw, gezondheidszorg, economische ontwikkeling en noodhulp. Zo loopt er ook een project in 
Birma, met het uiteindelijke doel om het werk van World Concern over te dragen aan de lokale 
bevolking. De adviseurs introduceren nieuwe methodes binnen de landbouwprojecten. Er wordt met 
contactboeren gewerkt, die nieuwe methodes uitproberen en die hun kennis weer doorgeven aan 
andere boeren. Elke twee weken bekijken de boeren de voortgang van hun proeven. Men moedigt 
gezinnen aan om spaargroepen te vormen, die elke twee weken bij elkaar komen. Deze groepen 
leren om samen hun problemen aan te pakken.  

 



Ze lenen elkaar geld en krijgen samen een training over landbouw en gezondheidszorg. Wanneer 
zo’n groep goed functioneert, kunnen ze een lening krijgen van World Concern om hun 
werkkapitaal te vergroten. Een van de boeren vertelt over zo’n nieuwe landbouwmethode: “van de 
medewerkers kregen we een sproeier, voetpomp en zaaigoed. En we leerden hoe wij op een 
duurzame manier onze gewassen kunnen verbouwen. Nu verbouwen we verschillende gewassen op 
terreinen op een helling. Eerder deden we aan zwerflandbouw en moeten we stukje bij beetje het 
bos omhakken. De nieuwe methode werkt beter. De bodemvruchtbaarheid verbetert en de oogst 
gaat omhoog!”.  
Veel boeren raken hun land en daarmee hun inkomen kwijt 
In Birma raken veel boeren hun land kwijt. De kunstmest, bestrijdingsmiddelen en belastingen 
kosten te veel en hun boerenbedrijf brengt te weinig op. Elk jaar komen ze verder in de schulden te 
zitten totdat ze hun land moeten verkopen.  Andere boeren raken hun land kwijt, omdat grote 
bedrijven ineens de papieren van hun land in handen blijken te hebben. Volgens de boer was dat 
land al generaties lang in zijn familie. Volgens de ambtenaar stond daar helemaal niets van op 
papier. Geen land betekent geen werk. Onder andere door de sancties van de Europese Unie en de 
Verenigde Staten richting Birma is hier nauwelijks ander betaald werk te vinden. De veldwerkers 
van World Concern proberen boeren daarom aan land te helpen. Het enige alternatief is namelijk 
trekarbeid: naar de mijnen, naar fabrieken in de steden of naar het buitenland, met vaak negatieve 
gevolgen voor gezin en gezondheid. 
 
 

 

 

KONTROLE LEVERT 8.667 MAALTIJDEN OP! 
 
Bij het leven van deze kopregels kan ik mij voorstellen dat het bij u vragen 
oproept. Ik wil dat in onderstaande stukje duidelijk maken. 
 
In het verleden waren wij als diaconie verplicht om onze jaarrekening te laten controleren door een 
accountantskantoor. Kosten € 1.300,--. In een gesprek met de diaconie van Gennep werd ik erop 
gewezen dat in de nieuwe PKN deze voorwaarden waren gewijzigd. Naar aanleiding van deze tip 
heb ik contact opgenomen met de PKN en de achtste persoon wist dit inderdaad te bevestigen. 
Hierop zijn wij op zoek gegaan, want er worden wel voorwaarden gesteld. De controleurs moeten 
terzake kundig zijn, geen lid zijn van het college en onafhankelijk van elkaar zijn. 
 
Deze combinatie hebben wij gevonden in de heren Dirk Turkenburg en Bert van de Zande. Omdat 
wij dit eigenlijk zo leuk vinden hebben wij als college besloten om de anders € 1.300,-- kostende 
controle nu te gaan besteden aan het wereldvoedsel project de € 0,15 cent actie van Kerk in Aktie. 
DUS - dankzij deze belangeloze controle van deze heren geven wij 8.667 maaltijden weg! 
 
Wij zijn verheugd dat zoveel kinderen een maaltijd kunnen krijgen door hulp van elkaar. De zin 
SAMEN VOOR DE ANDER heeft hierdoor gestalte gekregen. 
 
Jacques van der Velden  



 



STILLE NACHT, HEILIGE NACHT  
 

“Wat is het stil geworden om Le Bourget”, vond Nickelmann. Hensel luisterde even toe. 
“Werkelijk”, zei hij, “de Fransozen willen ons een stillen Kerstnacht geven. ’t Is doodstil om ons 
heen”. Even zette hij zich naast Nickelmann en Sanne neer. “Zie” zei hij, “hier vlak bij beginnen 
onze posten al, en geen driehonderd meter verder liggen de Fransche voorposten. En dat loert dag 
en nacht op elkaar. Ik ga zoo aanstonds kruipend de hoogte hier af en kruipend gindsche hoogte 
weer op, en dan .. “Hoor,” .. vervolgde hij plotseling, den vinger opstekend, “de klokken luiden, .. 
de Kerstkokken van Saint-Denis, van Parijs wellicht.” Zacht zoemden de verre geluiden der 
bronzen klokken hun Kerstlied door den stillen nacht en meldden de strijdende mannen, dat ook de 
strijdende wereld nog dacht aan de erbarming Gods. Stil luisterde het drietal, en het was Sanne als 
klonk er door de klokkenklanken een heerlijk lied van verlossing, een engelenzang, die sprak van 
Vaderlijke ontferming met een diepgezonken menschengeslacht. Ze luisterde met een ontroerd en 
biddend hart.  
Maar wat was dat daar zoo plots? Een zang,  een lied,  een menschenstem,  zich mengend met het 
klokkenlied. Eerst zacht, als opkomende uit de diepte, dan helderder en winnend in klaarte. Alle 
drie rezen ze op en staarden voor zich uit, en ginds, daar voor hen verrees al zingend een 
menschelijke gestalte in de maneklaarte op den opgeworpen rand van een verschansing tegenover 
de vijandelijke linie. En hij zong met klankvolle, welluidende stem en als gedragen door de 
klokketonen, het schoone Duitsche lied: 

Stille Nacht, heilige Nacht 
Alles schläft, einsam wacht 
Nur dat traute, hochheilige Paar 
Holder Knabe in lockigen Haar, 
Schlaf’ in himmlischer Ruh’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even zongen de klokken toen alleen haar zacht ruischend lied over de luisterende velden. ’t Is mijn 
Frits,” snikte de oude Sanne, “het is mijn zoon,  die daar zingt van zijn Heiland.. “Stil,” vermaande 
Hensel aangedaan. “Hoor,  hij zingt weer, ” en het juichte door de nachtelijke stilte: 

Stille Nacht, heilige Nacht 
Hirten erst kund gemacht, 
durch der Engel. Halleluja 
Tönt es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter is da! 
 

Als deinende golven, winnend in kracht bij hun aanloop klommen de woorden van den laatsten 
regel tegen de heuvelhellingrn op en daalden in de laagte neer en de steilten herhaalden het in haar 
zingende echo’s: Christ, der Retter is da! Oude Sanne snikte het uit, terwijl ze door haar tranen heen 
onafgebroken staarde naar haar zoon, die met zijn wijd uitgespreide armen en omstraald door het 
zachte, zilveren maanlicht een bovennatuurlijke gestalte leek, zegen uitstortend over een naar vrede 
en rust dorstende aarde. De klokken van Saint-Deni zongen al maar door met zoemende klank en 



tienduizenden gewapenden luisterden ademloos naar den zang des vredes van het levenlooze 
metaal, en hun hart werd diep geroerd, toen die maanlichtomstraalde, zegenende soldaat, het 
uitjubelde: 

Stille Nacht, heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb’ aus deinem göttlichem Mund 
Da uns schlägt die rettende Stund’ 
Christ, in deiner Geburt  
 

De klokken van Saint-Denis, van Parijs zongen voort, zoet en droomerig, en de zegenende gestalte 
ginds op de hoogte liet langzaam de uitgespreide armen zakken en hij kruiste ze op de borst en 
luisterde naar de Fransche klokken, die van den Kerstnacht zongen, tot opeens uit de vijandelijke 
voorpostenlinie een klare, bewegelijke stem oplonk en met den aandrift van het vurige Fransche 
gemoed, als een antwoord op het gezang van den Duitschen soldaat, eveneens dat “Stille Nacht, 
heilige Nacht” in de taal van zijn land uitzong. Er waren om en op Le Bourget geen vijanden meer. 
De Kerstnacht bracht vrede, bracht rust. Voor een wijle luisterden aller ooren naar het blijde 
Evangelie “Christus, de Redder is daar!” 
 
Uit: “Een Kerstnacht voor Parijs” door N.W. van Diemen de Jel 
(Uitgave 1923). Het verhaal speelt in de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. 

 
 
 

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Onderstaande informatie kan voor u van belang zijn wanneer u jaarlijks geeft aan de Actie 
Kerkbalans en/of aan andere goede doelen. Wij raden u aan deze informatie met de voorbeelden 
goed te lezen. Het kan voor velen van u interessant zijn. 
 
GIFTEN AAN EEN GOED-DOEL-INSTELLING  
De giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBi), ook wel geheten goed-doel¬instelling, 
maar ook de bijdrage aan een kerk valt voor de inkomstenbelasting onder de regels van de giften. 
Vereist is dat de goed-doel-instelling door de Belastingdienst is erkend als een 'algemeen nut 
beogende instelling'. Daardoor zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De fiscus stelt 
echter wel enkele voorwaarden:  
1.  U moet in een jaar minimaal € 60,- hebben gegeven aan charitatieve  organisaties.  
2. Giften zijn aftrekbaar van uw verzamelinkomen*. Maar: het eerste  procent is niet 
aftrekbaar en de aftrekpost mag maximaal 10% van  uw verzamelinkomen bedragen. Deze 
drempels gelden niet bij zoge naamde nctariële schenkingen. Daarover hierna meer.  
3. U kunt giften alleen aftrekken als u deze kunt aantonen, bijvoorbeeld  met een 
bankafschrift.  
De fiscus kijkt naar het totaal van uw giften aan goede doelen.  
* Dit is het gezamenlijk bedrag van inkomen uit werk, woning en aanmer- 
   kelijk belang (belangen in een bedrijf) en uw belastbaar inkomen uit spa- 
   ren en beleggen.  
   
Een voorbeeld:  
Onzuiver inkomen 
Ondergrens 1 % 
U geeft per jaar: 
U mag aftrekken: 

€   20.000 
€         280 
€         500 
€         300 

De maximale belastingaftrek van 10% 
bereikt u met een giftentotaal van: € 
2.200,- (inclusief de drempel van 1 %)  

 
 

 



NOTARIËLE SCHENKING 
 

Fiscaal is de notariële schenking* een aantrekkelijke mogelijkheid. U kunt dan uw gift, ongeacht de 
hoogte van het bedrag, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Eventuele andere notariële 
aktes hebben hierop geen invloed. Ook de grenzen van 1 % en 10% van het verzamel inkomen 
spelen in dit geval geen rol.  
* Deze vorm van schenken wordt ook wel periodieke schenking genoemd. 
   Ook de naam lijfrenteschenking is in gebruik, aangezien bij overlijden  
   tijdens de looptijd van de akte, de verplichting tot betaling vervalt.  
 
Aan een notariële schenking zijn de volgende voorwaarden verbonden:  
1.  U verbindt zich om tenminste 5 jaar lang jaarlijks een bepaald bedrag  te schenken.  
2.  Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte, opgemaakt door 
 een notaris.  
 
Een voorbeeld van een notariële schenking in vergelijking met een gewone gift:  
Bij gewone gift  
Jaarinkomen   €  18.000  
Gift per jaar   €       175 
Aftrekbaar   Niets  
want de gift is minder dan 1 % 
(€ 180,-)  
 

 Bii notariële schenking  
Belastingschijf        10,25 % 
Gift per jaar   €      200,-- 
Belastingteruggave  €       20,50 
(10,25 % van € 200,-)  
Netto gift per jaar  €     179,50 
 

Bij gewone gift  
Jaarinkomen   €  50.000,-- 
Gift per jaar   €    2.000,-- 
Aftrekbaar   €    1.500,-- 
(eerste procent: € 500  
niet aftrekbaar)  
Belastingteruggave  €       780,-- 
(52% van € 1.500,-)  
Netto gift    €    1.220.-- 
(€ 2.000,- min € 780,-)  
 

 Bij notariële schenking  
Belastingschijf    52 % 
Gift per jaar   €   2.500,-- 
(volledig aftrekbaar)  
Belastingteruggave  €   1.300,-- 
Netto gift per jaar  €   1.200,-- 
 

Méér geven voor hetzelfde netto bedrag  
Met een notariële schenking kunt u dus door het wegvallen van de drempels méér geven voor 
hetzelfde netto bedrag. Afhankelijk van uw be!as-tingschijf beloopt de fiscale tegemoetkoming 
maximaal 52 % in 2008.  
 
Indien en voor zover u naast bovengenoemde schenkingen nog andere giften doet of wilt doen, 
raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris of belastingadviseur: door combinaties etc. zijn 
er taxplanningsmogelijkheden.  
 N.B. indien u de schenkingen in een kalenderjaar wilt aftrekken,   
 dient de notariële akte uiterlijk op 31 december te passeren.  
  U dient dan tijdig contact op te nemen met uw notaris.  
 
Ter verduidelijking: 
Het college heeft deze informatie - op zijn verzoek - gekregen van een notaris.  
Wilt u er meer over weten, neemt u dan contact op met P.H. Vree, tel. 445330 e-mail: 
phvree@hetnet.nl. 
 
 
 

 



KERKBALANS 2009 
 

De actie Kerkbalans 2009 zal gehouden worden in de periode 
18 januari t/m 1 februari 2009 

onder het motto: 
 

“EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KERSTMARKT  
 
Op 12 en 13 december is er weer Kerstmarkt in de Adventskerk.  
U bent daar weer van harte welkom. De kerk is open op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 21.00 uur 
en zaterdag vanaf 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Ook is het kerkkoor aanwezig, net als ieder 
jaar.  
We willen geld inzamelen voor de Oppasdienst. Zij zitten om nieuw speelgoed verlegen. Wat is het 
niet belangrijk dat zij genoeg speelgoed hebben om zich te vermaken? 
Wij hebben ons best gedaan om mooie kaarten te maken. Ook hebben wij samen met het kerkkoor 
presentjes gemaakt. Er zijn kerststukjes te koop, er kunnen enveloppen getrokken worden en nog 
veel meer.  
Word u al nieuwsgierig, kom dan gezellig bij ons binnen, geniet van een kopje koffie of lekkere 
soep met een broodje. En proef de gezelligheid bij ons. We kijken naar u uit, het is iedere keer weer 
fijn u te mogen begroeten. 
Mocht ik u niet tegen komen dan wens ik u een gezegende tijd toe met advent op weg naar de kerst, 
de komst van het kind en het licht in de wereld. Alle goeds voor 2009! Een hartelijke groet van de 
hobbyclub,   
 
Joke, Aafke, Joke, Helma en Ineke. 

 
 
 

CONTACTMIDDAG OUDEREN 
 

In het nieuwe jaar zijn er weer contactmiddagen voor de ouderen. Deze worden gehouden op 21 
januari, 18 februari en 18 maart 2009. Op 21 januari komt de heer Snijders uit Ter Aar ons dia’s 
vertonen. 8 Februari staat nog open en op 18 maart komt de zanggroep de Boreftse zangers uit 
Bodegraven. Onder leiding van Peter Koster zingen zij Hollandse liederen die we met elkaar mee 
kunnen zingen. 
Wilt u meer weten over deze middagen dan kunt u mij bellen, tel:424555. De middagen beginnen 
om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur in de Adventskerk. Wilt u op gehaald worden, dan kunt u 
bellen tot de dinsdag daar voor  tot 17.00 uur naar Mevr. C Stapper tel:473026. Verdere informatie 
vind u in het kerkblad. 
Namens de dames van deze contactmiddag wens ik u een gezegende tijd toe en een gezond 2009. 
 
Een hartelijke groet van Ineke v 't Wout.  



EVEN EEN KIJKJE IN DE ALPHA KEUKEN.... 
 
Van 10 september t/m 26 november zijn 9 teamleden druk in de weer geweest met het geven van de 
Alpha-cursus (onder aan dit stukje nog even een uitleg wat de Alpha-cursus nu precies is). 
Ondersteund door 19 (!) kokers uit onze gemeente die elke avond weer de heerlijkste gerechten 
kwamen brengen, was elke avond weer een feestelijk gebeuren.   
Voor het eerst dit jaar was de Alpha ook te volgens via het Alpha weblog op de website van onze 
kerk. De stukjes op de weblog geven een goed beeld van de onderwerpen die we gedurende de 
cursus hebben behandeld.  

Aan de hand van de basisbeginselen van ons 
geloof is er iets moois gegroeid bij de 
deelnemers. Niet alleen is er sprake van 
individuele groei, ook de onderlinge band is 
steeds hechter geworden. Zo mogen we niet 
alleen vertellen hoe je de bijbel kan lezen en 
hoe je kan bidden, maar mogen we ook 
uitdelen van de grote liefde en betrokkenheid 
van God voor ons. Door hierover in kleine 
gespreksgroepjes te spreken, wordt het geloof 
toepasbaar in het dagelijks leven en door 
ervaringen met elkaar te delen ontstaat een 
hechte band. Fantastisch om te zien hoe Jezus 
dan werkt! 

Het weekend draagt daaraan bij door de onderlinge band te versterken, niet in de laatste plaats 
doordat het gewoon heel erg gezellig was.! Gaande weg de cursusavonden merk je dat we steeds 
meer tijd 'tekort' komen om met elkaar van gedachte te wisselen over het geloof en de invulling 
daarvan. Tijdens het weekend is er wat meer tijd om elkaar te spreken en wat dieper op 
onderwerpen door te praten. Daarnaast is het heel gezellig en  goed om 24 uur intensief met elkaar 
op te trekken.  
Alleen jammer dat het weer niet mee zat bij de middagwandeling rond de molenviergang in 
Aarlanderveen. 
 
Als ik dit stukje schrijf staat de laatste Alpha-avond voor de deur. Op de feestelijke slotavond 
worden de rollen een beetje omgedraaid: de deelnemers koken voor zichzelf, de kokers, het team en 
voor de gasten die ze hebben uitgenodigd. Daarbij laten we ons verrassen door hun inbreng op die 
avond en hopen we dat ze hun ervaringen willen delen met de gasten.  

Al met al mogen we terugkijken op een geslaagde 
Alpha-cursus en een gezegende periode.  
Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u al direct 
zoiets van 'YES, dat wil ik ook meemaken'? 
Volgend najaar (september 2009) zijn we 
voornemens weer een Alpha-cursus te starten. U/jij 
bent in ieder geval van harte uitgenodigd om de 
Alpha-keuken van dichtbij mee te maken en aan de 
lijve te ondervinden hoe het is om (hernieuwd) 
kennis te maken met de beginselen van het 
christelijk geloof. 
Namens het Alpha-team,  
Ruud Schaft 
 
Wat is de Alpha? 
Wat is de inhoud van het christelijk geloof? Wat 
geloven christenen? Dat kun je zelf ontdekken, op 
de Alpha-cursus.  



Alpha is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. Daarnaast kunnen gelovigen kun 
kennis weer eens opfrissen. 
In een plezierige, open sfeer worden een aantal thema's die met het geloof te maken hebben 
besproken. De cursus duurt tien avonden en een weekend.  
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes 
praat je over het onderwerp door. Deze opzet heeft als voordeel dat er duidelijke informatie wordt 
gegeven en dat er volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting. Inmiddels hebben meer 
dan anderhalf miljoen mensen in meer dan honderd landen deze Alpha-cursus gevolgd.  
 
De letters van het woord Alpha staat voor:  
• Allen die meer willen weten over het christelijk geloof  
• Leren en lachen  
• Pizza's en pudding  
• Helpen van elkaar  
• Alle vragen mogen worden gesteld  
 
Voor wie is de Alpha? 
Alpha is er voor iedereen! Voor alle leeftijden, jong en oud.  
Speciaal voor:  
• Mensen die het christelijk geloof willen verkennen  
• Mensen die pas christen zijn geworden  
• Mensen die nieuw zijn in de kerk  
• Mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog  eens willen doornemen  
Wilt u meer informatie? Kijk eens op onderstaande websites: 
� Website van Alpha Nederland met algemene informatie over  de Alpha-cursus. 
http://www.alpha-cursus.nl/ 
� Website van de Alpha-cursusen in Alphen aan den Rijn 
 http://www.alphacursus.info/ 
� Alpha deel op de website van de Adventskerk 
 http://alpha.adventskerk.info 
 
Of neem contact op met Inge Ehlert of Ruud Schaft  
(alpha@adventskerk.info of tel. 490183) 



 

 

GEZEGEND KERSTFEEST 

EN EEN 

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR 


