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o s Opmaak nieuwsberichten

Toelichting. Een goed nieuwsbericht begint met een korte pakkende titel. Daarna volgt een
kort stukje waarin de kern van het hele nieuwsbericht is samengevat (leadtekst). Pas daarna
volgt verdere verdieping/achtergrond. Als dat stuk langer is dan zijn pakkende tussenkopjes
nodig om de lezer op de website visuele/tekstuele structuur te geven. Let dus op die dingen:
titel, korte samenvatting (lead) en body met pakkende tussenkopjes. Hieronder een voorbeeld
van een bericht met deze opbouw.

Kort en pakkend.
Groot en vet gedrukt.

Bron en datum| (=K

grijs afgedrukt.

samenvatting van de
inhoud van het bericht.
Vet gedrukt.

Uitgebreidere

achtergrondinformatie. Bij
langere tekst verdeeld
door subkopjes. Boven het
eerste gedeelte staat geen
kopje.

Tussenkopje Sleutelbegrip

uit het komende gedeelte.
Vet, na een lege regel.

Startzondag 2011: “Ga mee op weg!”

Het is inmiddels een goed gebruik: we beginnen het seizoen met een
startzondag. Dit jaar is die op zondag 25 september. Er is een feestelijke dienst
die om 9.30 begint en waarin ds. Vonhof voorgaat. Na het koffiedrinken wordt
het programma vervolgd op ‘Lena’s Hoeve’.

De locatie zal voor velen bekend zijn: een fraaie boerderij in het Zuid-Hollandse
landschap. Het programma van dit jaar is behoorlijk vernieuwd. Meer en andere
activiteiten, en ook activiteiten waar de ouderen bij kunnen aanhaken zodat er
ook voor hen meer te kiezen is. Natuurlijk zijn er ook de gebruikelijke sportieve
ingrediénten zoals de fietspuzzeltocht, poldersporten en dit jaar ook een
natuurwandeling.

Bijzondere Lunch

Een bijzonder experiment: we vragen gemeenteleden nu eens niet om iets te
bakken voor bij de koffie, maar om een gerecht voor de lunch te maken. Zodat de
lunch diverser dan ooit zal zijn. Als u daaraan meedoet (en daar hopen we
natuurlijk op) wordt er even contact gezocht om e.e.a. af te stemmen.

Nieuw dit jaar

Een échte culinaire activiteit: een kookworkshop waar zeker ook de ouderen voor
worden uitgenodigd! Wie weten er immers beter hoe gerechten ‘uit
grootmoederstijd’ worden gemaakt. Wilt u het aangeven als u hiervoor interesse
hebt (dat kan op de flyer en via de website). Ook de ‘creatieve-foto-bijbel-
workshop’ is nieuw. En de ‘bijbelquiz’ die door mw. Sneep wordt georganiseerd.

Natuurlijk kunt u ook op de fiets of te voet de omgeving verkennen, of de
boerderij zelf, of de polder... Kortom: een startzondag die u niet wilt missen!

Het programma zal zoals elk jaar na de lunch rond 15.00 uur zijn afgelopen.
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