Welkom

bij de trouwdienst van

ttwu( val el el

Voorganger: Marco Wi’r‘renberg
(Baptistengemeente Alpnen a/d Rijn-Noord)

Muziek: JES music



Welkom
Bruidspaar komt binnen onder pianospel

Lied: Vul dit huis met uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U
En allesis tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde, geef Hem eer

Vul ons hart met Uw glorie
Vul ons hart met Uw glorie
Vul ons hart met Uw aanwezigheid

Want alles is door U
En allesis tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Lied: Onze schuilplaats is God

Eris hoop die groter dan de dood is
Eris leven sterker dan het sterven

Er is licht dat niemand ooit kan doven
Eris liefde die nooit teleur zal stellen



Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting
isin U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Eris troost die sterker dan de pijn is
Eris vreugde groter dan ons lijden

Eris antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting
isin U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen

is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God



Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen

Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Gebed

Lied: Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Eris geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond



Zomer- en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon, maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid
Uw grote trouw die zal blijven bestaan

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond

Groot is uw trouw, ied're morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond

Schriftlezing door Hannah en Ruth
1 Johannes 4:7-16

Prediking

Lied: Welkom in ons hart
Vandaag kiezen wij

Niet ik maar voor altijd jij
Onze dromen worden waar
Met elkaar



Vanaf nu zijn wij toegewijd

Aan elkaar geven wij onze tijd
Hoe ons leven zijn weg ook vindt
Het is de liefde die wint

Welkom in ons hart

Welkom in ons leven

We hebben lief, we delen uit

Wat Hij ons heeft gegeven

Zonder Hem heeft het leven geen zin
Het fundament dat ons samenbindt
Welkom in ons hart

Hij had lief al voor ons bestaan

In Zijn liefde is Hij ons voorgegaan
En daarom hebben wij lief

Omdat Hij liefde schiep

Welkom in ons hart

Welkom in ons leven

We hebben lief, we delen uit
Wat Hij ons heeft gegeven

Hij gaat voor Jullie volgen Hem
Hij heeft lief

Vertrouw Zijn stem

Hij zegent jullie

in Zijn naam

Om samen Zijn weg te gaan



Huwelijksbevestiging

huwelijksformulier

Toen God de hemel en de aarde schiep, vormde Hij ook de
mens, naar Zijn beeld en gelijkenis. Als man en vrouw riep Hij
hen tot leven om tegenover elkaar te zijn zoals Hij tegenover
ons is. God is liefde, Hij is trouw. Zo mogen wij mens-zijn in
liefde en trouw.

God verklaarde: God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de
mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem

past.. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader

en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van

lichaam wordt. (Genesis 2:18, 24)

Zoals een kind eerst vader en moeder toebehoort, zo behoren
man en vrouw nu elkaar toe. De apostel Paulus noemt de
eenheid tussen man en vrouw een groot geheimenis. Hij
beschrijft die als een afspiegeling van de eenheid tussen
Christus en de gemeente (E#5:2133),

Jezus onze Heer bevestigde die eenheid van het huwelijk als
een instelling van God en voegde daaraan toe: “Wat God
heeft samengevoegd, mag de mens niet scheiden” Mark10:9),
Zoals God Eva aan Adam gaf en Adam aan Eva (®¢"222) 70
mogen bruid en bruidegom elkaar als uit Zijn hand
aanvaarden en een nieuwe eenheid vormen.

Als twee mensen tot het huwelijk besluiten om zo samen
door het leven te gaan, verplichten zij zich tot trouw en
toewijding want hun verbintenis is bedoeld als een verbond
voor het leven. Dit verbond moet zuiver gehouden worden en
vertrouwen mag niet beschaamd worden.



Als hun huwelijk met kinderen gezegend wordt, zullen zij hen
opvoeden in liefde en hen leren te leven tot eer van God de
Schepper en tot zegen voor anderen. Zij dienen voor te gaan
in de navolging van Jezus Christus en in de omgang met God
de Vader in de kracht van de Heilige Geest.

Geloften
Zegen

Lied: Zegen hen

Het leven, verweven, vanaf dit moment

Hij hoort bij jou en jij bij hem

Zo stralend, genietend als een dag zonder eind
Een begin vandaag, als man en vrouw

Zegen hen op de weg, die zij samen mogen gaan
Zegen hen met Uw liefde

Zegen hen zodat zij anderen tot zegen mogen zijn
In eenheid met U en met elkaar

Vergeet niet, verlaat nooit Gods liefde en trouw
Bind het als een sieraad om je hals

Dit teken, die zegen, schrijf het in je hart

Leef in Zijn waarheid elke dag

Want in liefde brengt Hij samen
En wat Hij samenbindt laat hij nooit los
Blijf dus vertrouwen, geloof en hoop in Hem



Ringen uitwisselen, gebracht door Ruben

Lied: Jij bent mijn thuis

Zo onverwacht, wie had dat gedacht

Ik vond de liefde

Toen jij voor me stond, was de cirkel rond
Jijen ik

Vanaf die start, vond ik je hart

Dat mij doet stilstaan

Ik geef je mijn ja, voor nu en hierna

Wij samen, man en vrouw

Jij, jij bent mijn thuis

Bij jou ben ik wie ik ben

Heer bouwt, bouwt U ons huis
En bekleed het met wie U bent
Jij, jij bent mijn thuis

Bij jou ben ik wie ik ben

Heer bouwt, bouwt U ons huis
En bekleed het met wie U bent

Gods woord houdt stand, Hij volgt Zijn plan
Geluk wil Hij geven

Een leven vol hoop, is wat Hij belooft

Hier vandaag

Zoek Hem elke dag, Hij luistert, geeft kracht
Hij laat zich vinden

Hij brengt nu samen, Zijn ja en Zijn amen
Een thuis voor altijd

Samen een thuis, waar jij mag zijn zoals je bent
We delen ons huis, dat door liefde wordt gekend



Overhandiging trouwbijbel

Lied: Reckless Love

Before | spoke a word, You were singing over me
You have been so, so good to me

Before | took a breath, You breathed Your life in me
You have been so so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99
And | couldn't earn it

| don't deserve it, still You give yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

When | was Your foe, still Your love fought for me
You have been so, so good to me

When | felt no worth, You paid it all for me

You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99
And | couldn't earn it

| don't deserve it, still You give yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God

There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up
Coming after me

There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down

Coming after me



There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up
Coming after me

There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down

Coming after me

There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up
Coming after me

There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down

Coming after me

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99
| couldn't earn it,

| don't deserve it, still You give yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God

Gebed en zegen

Lied: King Of Kings

In the darkness we were waiting
Without hope, without light

'Til from Heaven You came running
There was mercy in Your eyes

To fulfill the law and prophets

To a virgin came the word

From a throne of endless glory

To a cradle in the dirt



Praise the Father, praise the Son
Praise the Spirit, three in one
God of glory, Majesty

Praise forever to the King of Kings

To reveal the kingdom coming
And to reconcile the lost

To redeem the whole creation
You did not despise the cross
For even in your suffering

You saw to the other side
Knowing this was our salvation
Jesus for our sake you died

Praise the Father, praise the Son
Praise the Spirit, three in one
God of glory, Majesty

Praise forever to the King of Kings

And the morning that You rose

All of Heaven held its breath

'Til that stone was moved for good
For the Lamb had conquered death
And the dead rose from their tombs
And the angels stood in awe

For the souls of all who'd come

To the Father are restored



And the church of Christ was born
Then the Spirit lit the flame

Now this gospel truth of old

Shall not kneel, shall not faint

By His blood and in His name

In His freedom | am free

For the love of Jesus Christ

Who has resurrected me

Praise the Father, praise the Son
Praise the Spirit, three in one
God of glory, Majesty

Praise forever to the King of Kings

Praise forever to the King of Kings

Bedankt dat u bij onze trouwdienst aanwezig wilde zijn!




