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Als je jouw voet op de andere oever zet 
en het blijkt de hemel te zijn 

Als je dan door een hand wordt aangeraakt 
en het blijkt Gods hand te zijn 

Als je dan muziek hoort 
en het blijken engelen te zijn 
Dan ben je niet heengegaan 

maar thuisgekomen 
 

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, hebben wij onverwacht afscheid  
moeten nemen van mijn lieve echtgenoot, onze vader en schoonvader 

 
 

Frank Theodoor Steunebrink 
 

* ’s-Gravenhage, 11 maart 1963                          † Leiden, 24 oktober 2023 
 
 

Jolande Steunebrink - Pronk 

Charlotte en Jordy 

Tim en Naomi 
Correspondentieadres: 
Mensink-Ferguson Uitvaartzorg 
t.a.v. familie Steunebrink 
Braamhorst 52 
2402 PV  Alphen aan den Rijn 
 
Frank is opgebaard in de familiekamer van Mensink-Ferguson Uitvaartzorg, Stuifzwam 12  
in Alphen aan den Rijn. 
 
Woensdag 1 november wordt om 13.15 uur de afscheidsdienst gehouden in de Jan Steen aula  
van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 10 in Leiden, waarbij u van harte welkom bent. 
 
Na afloop is gelegenheid tot informeel condoleren in de koffiekamer van het crematorium. 
 
Frank hield van kleur. Kom zoals je bent, liefst in kleurige kleding. 

 

Bloemen kunnen (uitsluitend door bloemisten) bezorgd worden bij de familiekamer, Stuifzwam 12 in Alphen aan den Rijn. 

 
 


