
 

Als een vogel meegevoerd 

Op vleugels van de wind 

Naar de andere kant van de regenboog 
 

 



 

 
Correspondentieadres: 
Mensink-Ferguson Uitvaartzorg 
t.a.v. familie Hoogendijk 
Braamhorst 52 
2402 PV  Alphen aan den Rijn 
 
Albert is thuis, alwaar we in kleine kring afscheid van hem nemen.  
 
Woensdag 11 september is van 19.00 tot 21.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren  
in de Adventskerk, Julianastraat 69 in Alphen aan den Rijn. 
 
Vrijdag 13 september wordt om 12.30 uur de Dankdienst voor het leven van Albert  
gehouden in genoemde kerk. 
 
Aansluitend zal omstreeks 14.45 uur de begrafenis plaatsvinden op de Oosterbegraafplaats,  
Verlengde Aarkade 22 in Alphen aan den Rijn. 
 
Na afloop is tot 17.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een informeel samenzijn  
in de Adventskerk. 
 
De dienst is ook te volgen via livestream: video.adventskerk.info 
 
Rondom de kerk is het betaald parkeren (parkeerterrein Paradijslaan, parkeergarages Hoogvliet en Castellum).  
 
Als familie zorgen wij zelf voor de bloemen. 

 
 

 

‘Ook jullie komen uit Sion.’ 

Daarom dansen de volken, en ze zingen: 

‘Sion, ik ben een kind van jou!’ 

(Psalm 87 : 6b-7, BGT) 

 
 

Op 67-jarige leeftijd is in de kracht van zijn leven, op zijn geliefde plek aan de Tarn, 
plotseling overleden mijn lieve schat, onze lieve vader en opa 

 
 

Albert Hoogendijk 
 
 

* Krimpen aan den IJssel, 5 december 1956 
† Millau (Fra.), 31 augustus 2024 

 
 

Onze rots in de branding 
 
 

Cora Hoogendijk - Verschuur 
 

Jeroen en Heleen 
Boaz, Zora, Micha 

 
Pauline 

Ruben, Lucas, Thijs 
 

Hester en Filippo 
 
                        Zoon van: Jannie en Cor † Hoogendijk - Grooters 

   Schoonzoon van:  Janny en Henk † Verschuur - Houtman 
 

En verdere familie 
 

 

 
 

 


